
 ‘Hij is hier niet; want Hij 
is opgestaan...’

Uit de Bijbel,Matthéüs 28 vers 6b



PASEN, 
WAT BETEKENT DAT? 
De dood had niet het laatste woord. Op 
Paasmorgen stond Jezus op uit de dood. 
Hierdoor kunnen mensen bevrijd worden van 
de macht van het kwaad en de zonde. Want 
Jezus Zelf heeft gezegd: ‘Ik ben de 
Opstanding en het Leven!’ 
Tot op de dag van vandaag worden mensen 
door God Zelf overtuigd dat Jezus leeft. 
Daarvoor gebruikt Hij de Bijbel, Zijn bood-
schap aan deze wereld. Zijn boodschap aan 
jou. Lees hierin en bid of Hij ook jouw hart wil 
vervullen met geloof, hoop en liefde.

Wil je hier meer over weten? Kijk op  
bijbelcentrum.nl of op onlinebijbelcursus.nl 


