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Goede Vrijdag | Pasen 
W�  b� eke�  h�  eigenlijk?
GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag staat voor christenen het 

lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van 

God, centraal. Hij stierf na een lange lijdensweg, 

onschuldig aan het kruis. Vrijwillig. Niet als 

martelaar, maar als Verlosser. Terwijl Hij ging 

sterven riep Hij uit: ‘Het is volbracht!’

WAAROM? 

Al het leven komt van God. Hij schiep de mens 

goed, zonder fouten en gebreken. Maar de eerste 

mens Adam dacht God niet nodig te hebben. Hij 

verbrak de overeenkomst met God en koos zijn 

eigen weg. Zo kwam de zonde in de wereld. En 

daardoor ook de dood, als straf op de zonde. 

Vroeg of laat krijgen we daardoor allemaal 

te maken met moeilijkheden en verdriet. En 

uiteindelijk komt de dood. Maar houdt het dan op? 

Nee! 

HOE DAN?

De ziel van de mens leeft door, ook na het sterven. 

Eindeloos in ellende, zonder de liefde van God. Of 

eindeloos in vrede, mét Gods liefde. Dat laatste 

kan als de verbinding tussen God en mens weer 

wordt hersteld. Dat deed Jezus. Door Zijn sterven 

zorgde Hij voor herstel van de verbroken relatie 

met God. Hij was volstrekt zondeloos. Door tóch 

als Mens te sterven, betaalde Hij de schuld van 

mensen die in Hem geloven. Door Jezus’ sterven is 

herstel in Gods liefde mogelijk. Ook voor jou!  

PASEN

Op Paasmorgen stond Jezus op uit de dood. Hij 

kon dat, Hij is immers ook God. Hij mocht dat; Hij 

was immers schuldloos gestorven! Deze unieke 

gebeurtenis bewijst dat Jezus sterker is dan de 

zonde en de dood. Door Zijn bereidheid om dit 

als écht schuldloos Mens te doen, bracht Hij 

mensen terug in de relatie met God.

WAT HEB IK ERAAN?  

Alle mensen moeten sterven. Maar ook iedereen 

zal weer opstaan uit de dood. Dat zal echt 

hopeloos zijn, als je dan geen volger bent van 

Jezus. Maar Jezus’ o� er biedt houvast en redding 

voor iedereen die echt in Hem gelooft. Jezus’ 

lijden en sterven was ruimschoots genoeg om 

de straf op de zonde te dragen. Daarom is er 

hoop! Jezus heeft de dood overwonnen voor alle 

mensen die in Hem geloven. 

Christus is het, Die gestorven is; ja, 
wat meer is, Die ook opgewekt is, Die 
ook ter rechterhand Gods is, Die ook 
voor ons bidt. (Bijbel, Romeinen 8 vers 34)

GELOOF, WAT IS DAT?

Jezus spoort je aan: Zoek het leven bij Mij. Alles 

gaat voorbij. Vertrouw daarom niet op jezelf, je 

geld, je spullen of wat dan ook. Maar lees in de 

Bijbel, het Woord van God. Bid of God je zalig 

(écht gelukkig) wil maken, door je zonden te 

belijden en je in alles aan Jezus toe te betrouwen. 




