
De Koning komt!
Als de koning komt, vraagt dat veel 
voorbereiding. Iedereen moet er klaar voor 
zijn. Als dat al geldt voor een bezoek van 
koning Willem-Alexander, des te meer voor 
de Koning van hemel en aarde!

Jezus, de Koning van hemel en aarde, bedoelt 
Zichzelf met de bruidegom in deze gelijkenis. 
Aan het einde van het verhaal met de diepere 
betekenis zegt Hij: 

‘Zo waakt dan; want gij 
weet de dag niet, noch de 
ure, in dewelke de Zoon des 
mensen (Jezus) komen zal.’

(MATTHEÜS 25 VERS 13)

Bereid je voor op de komst van deze Koning! 
Lees de Bijbel, het Boek van God, en bid of Hij 
in je hart wil werken door Zijn Heilige Geest.. 

De gelijkenis is te vinden in het Bijbelboek 
Mattheüs, hoofdstuk 25 vers 1–13.
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Koning Jezus komt! Hij is nu in de hemel bij 
God. Hij is ook God! Eens komt Hij terug om Zijn 
Koninkrijk te voltooien. Als onfeilbare Rechter 
zal Hij een oordeel vellen over het leven van alle 
mensen. En het is van tweeën één: of je hoort bij 
Koning Jezus, of niet! Om voor altijd en eeuwig 
te delen in het heerlijke Koninkrijk van de hemel 
moet je voorbereid zijn. Jezus Zelf heeft hier 
lang geleden, toen Hij nog op aarde was, een 
‘gelijkenis’ over verteld. Dit verhaal met diepere 
betekenis gaat over vijf wijze en vijf dwaze 
meisjes: 

Tien vriendinnen van de bruid gaan op weg 
om een bruidegom te verwelkomen. Ze dragen 
olielampen. De vijf wijze meisjes hebben extra 
olie bij zich, de dwaze meisjes niet. Maar het 
duurt en duurt maar voordat de bruidegom 
komt. De meisjes worden vermoeid en vallen 
uiteindelijk allemaal in slaap. Midden in de nacht 
klinkt het plotseling: ‘Let op! De bruidegom komt 
eraan! Ga hem tegemoet!’ 

De lampen van de meisjes branden nog flauw. 
De wijze meisjes vullen ze gauw bij. Gelukkig 
hebben ze zich goed voorbereid en reserveolie 
bij zich. Maar de lampen van de dwaze meisjes 
gaan uit. Ze vragen de wijze meisjes om iets 
van hun olie. Maar die hebben alleen genoeg 
om hun eigen lampen brandend te houden en 
kunnen geen olie missen.

De dwaze meisjes haasten zich naar de winkel. 
Maar als zij onderweg zijn, komt de bruidegom 
al. De wijze meisjes lopen met hun brandende 
lampen mee in de vrolijke stoet en gaan de 
feestzaal binnen. Als iedereen binnen is, wordt 
de deur dichtgedaan. Even later komen de 
dwaze meisjes aan. Zij staan voor een dichte 
deur en smeken of ze ook naar binnen mogen. 
Maar… het is te laat! 


