
Zó bijzonder!
‘En zij (Maria) baarde haar eerstgeboren 
Zoon (Jezus) en wond Hem in doeken
en legde Hem neder in de kribbe, 
omdat voor henlieden (Jozef, Maria en Jezus)
geen plaats was in de herberg.’
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Bijzonder Persoon
Jezus, de Zoon van God, werd Mens van vlees 
en bloed zoals wij. Tegelijk bleef Hij God. 
Hij is daarom zo anders dan wij! Alles wat 
Hij dacht en deed was goed. Nooit had Hij 
één verkeerde gedachte. Wij mensen leven 
niet meer in harmonie met God. Zo zijn wij 
- mensen - verantwoordelijk voor verstoring 
van de natuur en confl icten tussen mensen. 
Daardoor wordt zoveel kapotgemaakt, is er 
allerhande onenigheid en doen we elkaar pijn.

Bijzondere redding
Jezus kwam op aarde om de disharmonie 
tussen de mens en God te herstellen. Hij 
redt van de straf die wij door onze zonde (al 
onze verkeerde daden, gedachten, woorden) 
hebben verdiend. Die redding is ook mogelijk 
voor jou!

Meer weten over het 
leven van Jezus en hoe 

Hij mensen redt?
Sta met Kerst stil bij het 
wonder van Jezus’ geboorte. 
Lees erover in de Bijbel,
in Lukas hoofdstuk 2.
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Bijzondere zwangerschap 
Het meest bijzondere gebeurt negen maanden 
voor deze geboorte. Maria wordt zwanger 
terwijl zij maagd is, dus zonder dat ze 
geslachtsgemeenschap had. In de Bijbel lezen 
we dat God ervoor zorgt dat Zijn Kind Jezus uit 
Maria geboren wordt. Dat is een onbegrijpelijk 
wonder! 

Bijzondere geboorteplaats
Jozef en Maria zijn op reis. Net als alle andere 
mensen moeten zij zich laten registreren in de 
plaats waar hun voorgeslacht vandaan komt. 
Daarom verblijven ze in Bethlehem en juist daar 
wordt het Kerstkind geboren. Precies zoals het 
700 jaar eerder in de Bijbel was gezegd.

Bijzonder gewoon
Het lijkt zo gewoon. Een jonge, niet opvallende
vrouw bevalt van een Zoon. Aan de buitenkant 
is er aan haar Kind niets bijzonders te zien. Hij 
wordt in doeken gewikkeld, dus ingebakerd, 
zoals alle kinderen in die tijd.

Bijzondere slaapplaats
Het Kind wordt in een kribbe gelegd, een
voerbak voor dieren. Dat is geen keuze uit
romantiek, maar bittere noodzaak. De herberg 
in Bethlehem biedt hun geen onderdak en 
daarom wijken zij uit naar een stal.

Met Kerst vieren miljoenen mensen 
wereldwijd een feit dat ruim 2.000 jaar 
geleden plaatsvond. Deze gebeurtenis is 
zó bijzonder  dat onze jaartelling 
erop is gebaseerd. De geboorte van een 
Kind! In de Bijbel, het Boek van God, 
lees je erover.


