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BIJBEL:. GENESIS 12

ABRAM.
VOLGEN, MAAR WAARHEEN?

‘Kom eens mee!’ Dat is een bekende oproep die in het dagelijks
leven wordt gebruikt. U roept iemand om met u mee te komen.
Of iemand roept u om ergens mee naartoe te gaan. De redenen
hiervoor kunnen verschillend zijn. Meestal is de eerste reactie:
‘Maar waarheen dan?’ Of: ‘Waarom?’ Stel dat de ander daar
niet duidelijk over is en alleen zegt: ‘Kom nu maar mee. Ik
beloof je, je zult er geen spijt van krijgen.” Wat zou u doen?

IN DE BIJBEL STAAT EEN VERGELIJKBARE SITUATIE - Het is het verhaal
van Abram. Hij woont met zijn familie in Mesopotamié (het huidige
Irak). In het dagelijkse leven zorgt hij voor de schapen. Een beroep dat
ruim vijfduizend jaar geleden veel voorkwam. Abram had het goed. Hij
had geen reden om van situatie te veranderen. Wel had Abram een
groot verdriet. Hij was getrouwd met Sara, maar zij hadden geen kind
gekregen.

Onverwachts gebeurt er iets in het leven van Abram. God (de Schepper
van hemel en aarde) spreekt tot hem. Abram krijgt een opdracht. Hij
moet zijn land, familie en het huis van zijn vader verlaten en vertrekken
naar een land dat God zal aanwijzen. Abram weet niet welk land dat
zal zijn. God vraagt alleen gehoorzaamheid om mee te gaan en Hem

te volgen. Wel belooft God aan Abram dat hij tot een groot volk zal
uitgroeien. En dat in hem alle volken op deze aarde gezegend zullen
worden. God zal Abram zegenen en hem een goede naam geven.



God heeft een plan. Hij
weet dat de mensen op aarde zonder Hem leven. Dat is niet altijd zo
geweest. Want God heeft de aarde en de mensen goed gemaakt. Zonder
tekortkomingen. Er was in het begin volmaakte liefde en harmonie.
Verdriet en pijn was er niet. Helaas is dit niet zo gebleven. De eerste
mensen, Adam en Eva, zijn ongehoorzaam geweest aan God. In plaats
van God te volgen, luisterden ze naar de duivel. Hij is de leugenaar en
tegenstander van God. Door deze ongehoorzaamheid is het kwaad in de
wereld gekomen, met de dood als gevolg. Maar ondanks dat bleef God
van deze wereld houden en daarom kwam Hij met Zijn verlossingsplan.
God zou Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde sturen om de
gebroken relatie tussen God en mensen te herstellen.

En terwijl niemand op aarde naar God zocht of zoekt, zoekt God wel
mensen op. Zoals Abram aan wie Hij deze opdracht gaf. Want uit zijn
familie zou de beloofde Verlosser, Jezus, geboren worden.

Hij luistert naar de stem van God. Zijn leven
verandert compleet. Niet langer volgt hij zijn eigen hartstochten en
verlangens, maar doet hij wat God van hem vraagt. Dat gaat niet vanzelf.
Abram moet veel leren. Bijvoorbeeld dat de dingen in het leven niet
altijd gaan zoals hij wil, maar wel steeds zoals God het wil. Hij leerde
dat God niet een beetje, maar totale gehoorzaamheid vraagt. Gelukkig is
God geduldig en is Hij te vertrouwen. Wat God belooft, doet Hij ook. Als
Abram niet weet hoe het verder moet, bemoedigt God hem. Als Abram
de verkeerde kant op gaat, corrigeert God Hem. Abram wordt ook door
God beproefd (getest), en daaruit bleek dat Abram meer van God hield
dan van iets op deze aarde, wat het ook mocht zijn.

Daar gaat hij richting het
onbekende land. Het is een lange reis, zonder navigatie. Maar God
wijst hem de weg, stap voor stap. Als Abram uiteindelijk in Kanaadn (het
huidige Israél) is, maakt God duidelijk dat dit het beloofde land is. Abram
bouwt direct een altaar, want hij wil God danken.

Maar al snel wordt Abram geconfronteerd met een moeilijke situatie:
hongersnood! Wat is dat nu? God had toch beloofd dat...? En waarom
gaat het nu zo? Dat kan ook de ervaring in ons leven zijn. Als God
bestaat, dan...



Abram besluit om naar Egypte te vluchten, waar wel genoeg eten is. Een
begrijpelijke keuze. Van een rijke herder wordt hij een vluchteling. Maar
hoe dichter Abram de grens nadert, hoe meer zorgen hij zich maakt.
Want Sara is een knappe vrouw en Abram is bang dat ze haar in Egypte
zullen ontvoeren en hem zullen doden. Abram denkt, wikt en weegt en
bedenkt zelf een veiligheidsplan. In Egypte gebeurt precies waar Abram
bang voor was. Verschillende mannen in Egypte zijn nieuwgierig naar
wie Sara is. En wat zegt Abram? Sara is mijn zus. Abram denkt met een
leugen zijn eigen leven te redden. De Farao krijgt het ook te horen. Het
duurt niet lang of hij neemt Sara als vrouw. Abram krijgt hiervoor veel
geschenken, maar zijn vrouw is hij kwijt. En niet alleen zijn vrouw, hij
lijkt ook God kwijt te zijn. Abram was met al zijn zorgen niet naar God
gegaan, maar met zijn eigen verstand aan de slag gegaan. Eeuwen

later zegt Jezus: ‘Want zo wie zijn leven zal willen behouden (in eigen
hand wil houden), die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven
verliezen zal (zich in vertrouwen overgeeft aan Gods wil en leiding), om
Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. (Bijbel, boek Matthels, hoofdstuk 16,
vers 25)

God vergeet Abram
niet. Want God vergeet Zijn eigen belofte niet. Hij regeert en Hij zorgt
ervoor dat Sara weer bij Abram terugkomt. Abram krijgt hierdoor een
duidelijke les: vertrouw niet op jezelf. Verwacht het niet van jezelf.

God zegt: kom tot Mij. Vertrouw op Mij. Verwacht het van Mij. Volg niet
jezelf, je eigen wegen, maar volg Mij. Met die les gaat Abram terug naar
Kanaan. Abram leerde: God is te vertrouwen. God is genadig.

Niet lang daarna dient zich op de levensweg van Abram een nieuwe
crisis aan. Er ontstaat een bedrijfsruzie. De werknemers van Lot (een
neef van Abram) en de werknemers van Abram hebben een conflict. Er
zit niets anders op dan uit elkaar te gaan. Abram roept Lot bij zich. Hij
zegt tegen Lot: Jij mag kiezen: waar wil je heen?” Wat doet Lot? Zegt
hij: ‘U bent ouder, u hebt meer recht om als eerste te kiezen?’ Nee, Lot
kijkt om zich heen en kiest voor het oog het beste deel. Een vruchtbaar
laagland waar genoeg gras en water is voor de schapen. In die vallei
liggen de twee grote steden Sodom en Gomorra.

Abram vindt het goed, zelf gaat hij de andere kant op. De kant van de
onvruchtbare woestijn op. Hij laat het nu over aan God. Zou dit Zijn
bedoeling zijn?



GOD BEMOEDIGT ABRAM - Lot is nog maar net vertrokken of God gaat
opnieuw tot Abram spreken. God komt terug op Zijn belofte. Hij spreekt
Abram moed in: ‘Kijk eens naar de sterren. Kun je ze tellen? Abram,

kijk eens naar het zand van de woestijn. Weet jij hoeveel zandkorrels
hier liggen? Ontelbaar veel. Zo groot zal jouw familie, jouw nageslacht
worden.” Abram en Sara hadden nog steeds geen kinderen en Sara was
eigenlijk al te oud om nog kinderen te krijgen. Toch krijgen Abram en
Sara een zoon, op Gods tijd. Bij God is niets onmogelijk. Wat God belooft,
doet Hij ook. Toen en ook vandaag.

‘Wat heeft het verhaal van Abram mij te zeggen,” denkt u misschien?
Duizenden jaren later is het plan van God om uit de familie van Abram
Zijn Zoon naar de wereld te zenden werkelijkheid geworden. Jezus
Christus, de Verlosser, kwam naar deze aarde. Hij riep de mensen op om
Hem te volgen. Dat doet Hij nog steeds. Hij roept ook u: ‘Volg Mij’.
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BIJBEL:. JONA 1 TOT 4

JURNA.
VoL4EN, MAAR WIE?

Wat zou u ervan vinden als een soldaat weigert mee te gaan
met een vredesmissie in een land waar oorlog is? Welke
motieven zou zo’n soldaat kunnen hebben en zijn deze
terecht?

JONA'IS ZO’N WEIGERAAR - Hij woont en werkt in het land Israél. Zijn
volk dient God. Jona is geen soldaat, maar wel door God geroepen om
het volk Israél te onderwijzen in de wetten van God. Zodat het volk ook
daadwerkelijk zal leven zoals God het bedoeld heeft; dat is tot eer van
God. Maar op een dag krijgt Jona de opdracht van God om het land Israél
te verlaten en in Syrié naar de stad Ninevé te gaan met een boodschap.
Er dreigt verwoesting, maar er is vrede mogelijk!

Ninevé was een vijandig bolwerk. Een stad waar je als buitenlander,
zeker uit het land Israél, je leven niet zeker was. Een stad waar leugen
en corruptie de overhand hadden. Een stad waar mensen leefden naar
eigen wil en inzicht. Onrecht bepaalde de wetten van het land. God
wil dat dit verandert. Hij wil dat de inwoners van de stad Ninevé weer
gaan leven volgens Zijn goede wil en heilzame geboden. Dat betekent:
God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Als ze dat doen, dan
zal er vrede zijn. Dat is de boodschap die Jona moet gaan brengen.

De inwoners van Ninevé krijgen veertig dagen de tijd om te stoppen
met het kwade en het goede te gaan doen, anders zal de stad worden
omgekeerd.



Wat doet Jona? Verlaat hij zijn land om in de stad Ninevé deze
boodschap te brengen? Wie zit op deze boodschap van God te wachten?
Hoe zullen de mensen reageren? Zullen ze deze boodschap - van een
onbekende God - wel geloven? Maar ook: wat zal God doen als de
mensen luisteren?

Hij vlucht de andere kant op, in de richting van
de zee. Weg bij God en weg bij de opdracht van God. In de haven ligt een
schip klaar om te vertrekken. Jona vraagt of hij mee mag. Hij volgt zijn
eigen wil. Eenmaal op volle zee gekomen, gaat het verkeerd. God laat
het stormen. Want de wind en de zee zijn Hem gehoorzaam. Het schip
dreigt te breken. De bemanning verkeert in nood. Zo snel ze kunnen,
gooien ze de lading overboord, zodat het schip hoger op het water komt
te liggen. De situatie verandert echter niet, het gevaar van schipbreuk
dreigt. En waar is Jona?

Alsof er niets aan de hand is. Totdat de bemanning
hem wakker schudt en boven het bulderen van de storm uitroept:
‘Sta op, roep tot Uw God, misschien zal Hij aan ons denken, zodat wij
niet verdrinken.” Ze willen weten wie de oorzaak van deze storm is en
besluiten daarover te loten. Dat is het moment waarop Jona door de
mand valt. Hij wordt ontmaskerd in zijn ongehoorzaamheid aan God.
Jona dacht zijn eigen weg te kunnen gaan en zijn eigen wil te kunnen
doen. Maar God is overal en God schudt mensenlevens wakker. Hij vraagt
van ons liefde en gehoorzaamheid.

Jona buigt en zegt: ‘Gooi mij overboord, dan zal de zee stil worden’. De
mannen schudden hun hoofd, ze beginnen te roepen tot de God van
Jona. Maar de zee wordt alleen maar wilder. Dan pakken ze Jona beet.
Jona verzet zich niet. Gewillig geeft hij zich over. Weet u wie dat ook
deed? Jezus, de Zoon van God. Eeuwen later zegt Hij over Zichzelf: ‘Meer
dan Jona is hier? (Bijbel, boek Matthels, hoofdstuk 14, vers 42). Hij liet
zich vrijwillig kruisigen. Waarom? Om ongehoorzame mensen (zoals
Jona) vergeving en vrede met God te schenken. Hij droeg hiermee de
straf op de zonden. Hij deed wél altijd de wil van God.

In één keer is de storm over. Het schip smakt
op het vlakke water. Jona verdwijnt in de golven..., maar God is trouw!
Jona wordt door een grote vis opgeslokt. Dat is een wonder. In de



ingewanden van deze vis gaat Jona bidden. Hij zegt tegen God: ‘In deze
benauwdheid roep ik tot de HEERE. U hebt mij in de diepte van de zee
geworpen. Al Uw golven zijn over mij heen gespoeld. Maar juist nu denk
ik aan U. De verlossing is van U.” Dat is bidden: alles wat in je hart leeft
uitspreken tegen God, en intussen belijden dat Hij nooit iets verkeerd
doet. In de Bijbel staat: ‘Stort voor Mij uit uw gehele hart.” Jona had in
deze crisis ook met gebalde vuisten naar God kunnen wijzen en kunnen
zeggen: waar is God nu? Maar nee, Jona weet: dit heb ik verdiend. En
nu? Hij kan geen kant op. Hij is klem gezet. Dat is pijnlijk, maar het
gebeurt niet zonder doel. God wil dat de inwoners van de stad Ninevé
gewaarschuwd worden tegen hun ongehoorzaamheid en wil hen redden
van de straf. Na drie dagen wordt Jona door de grote vis uitgespuugd.
God verhoort het gebed van Jona. Opnieuw krijgt Jona de opdracht om
naar de stad Ninevé te gaan.

‘STORT VooR MI) UIT
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Hij gaat naar Ninevé. Hij loopt door de straten
en overal waar hij komt, zegt hij: ‘Nog veertig dagen dan zal Ninevé
worden omgekeerd.” Wat is de reactie van de mensen in deze grote stad?
Het is nogal wat om zo’n boodschap te horen en te accepteren! Nemen
ze Jona gevangen? Zeggen ze tegen hem: ‘Wat denk je wel? Onze stad
zal nooit verwoest worden. Wie zegt dat God bestaat?” Nee, de inwoners
van Ninevé negeren deze waarschuwing niet; ze spotten er ook niet mee.
Ze luisteren aandachtig. Het dringt tot hen door: deze boodschap is van
God. Wat gaan ze nu doen? De koning van Ninevé staat op van zijn troon.
Hij trekt rouwkleding aan en beveelt het volk: ‘Laat niemand iets eten
of drinken, laten we ons onderwerpen aan God. Laten we ons bekeren
en tot God gaan bidden. Wie weet, straft God ons toch niet en zullen we
gered worden.’

God ziet wat er gebeurt. En God keert de stad niet om, want Hij

heeft Zelf gezegd: Zou Ik enigszins lust hebben aan de dood van de
goddelozen? spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert
van zijn wegen, dat hij leve? (Bijbel, boek Ezechiél, hoofdstuk 18 vers
23). De stad blijft gespaard. En is Jona nu blij? Nee, helemaal niet.

Jona is erg verdrietig. Meer nog, Jona is
ontzettend boos. Hij zegt tegen God: ‘Ik wist dat dit zou gebeuren. Want
ik weet dat U een genadig en geduldig God bent, vol van goedheid en
dat U graag vergeeft. Daarom wilde ik niet naar Ninevé.” Jona gunde
zijn vijanden geen genade, geen vergeving. Dat was niet goed van
Jona. Maar God is anders. Hij is inderdaad genadig en barmhartig en
rechtvaardig (Bijbel, boek Psalmen, hoofdstuk 12, vers 4b). En Hij is nog
steeds Dezelfde. Ook nu nog komt Hij met Zijn boodschap tot ons:

‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;
bekeert u en gelooft het Evangelie.’
(Bijbel, boek Markus, hoofdstuk 1, vers 15)

Want: ‘Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet
gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam
van de eniggeboren Zoon van God (Jezus).’

(Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 3, vers 18)



BIJBEL. MATTHEUS 9 EN LUKAS 5

LEW,
VOL4EN, MAAR WAAROM?

U bent aan het werk. U verdient goed geld. U heeft een mooi
huis, een fraaie auto. Af en toe sjoemelt u een beetje met de
belasting, maar ach, dat doet toch iedereen? Uw collega’s zijn
uw vrienden. Nee, niet iedereen kan het met u vinden, maar
wat geeft dat. De hele wereld kan toch niet je vriend zijn?
Onverwachts ontmoet u iemand. lemand waarvan u weet dat
hij alles volgens de regels doet. En niets om geld en spullen
geeft. Deze persoon staat stil, kijkt u aan en zegt: ‘Volg mij’.
Wat doet u?

LEVI VOLGT - Hij is een tollenaar. Wij zouden zeggen: een
belastingambtenaar in dienst van de bezetter. Hij woont in een mooi
huis in het land Israél en werkt voor de vijand. In die tijd waren dat

de Romeinen. Maar dat maakte Levi niet uit. Als hij maar geld kon
verdienen. Vaak vroeg hij meer belastinggeld dan nodig was, hier vulde
hij zijn eigen zak mee. Geld is het belangrijkste voor hem. De mensen
spogen voor hem op de grond. Onder de tollenaren had hij zijn vrienden.
Totdat er plotseling een Man langs komt, een Joodse Rabbi. Hij spuugt
niet op de grond. Hij loopt niet met een grote boog en een afwijzende
blik op Zijn gezicht om hem heen. Nee, Hij staat stil en kijkt Levi
doordringend aan. Duidelijk klinkt Zijn stem: ‘Volg Mij.’

Deze twee woorden dringen door. Levi kan en wil niet anders dan
opstaan en deze Man volgen. Maar Wie is deze Man? En waarom
roept Hij mensen om Hem te volgen? Het is de dertigjarige Jezus. Nog

12



niet zo lang geleden was Hij in de Jordaan gedoopt door Johannes

de Doper. Johannes had tegen de mensen gezegd: ‘Zie het Lam van
God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Bijbel, boek Johannes,
hoofdstuk 1, vers 29). En nadat Jezus gedoopt was, klonk er een stem
uit de hemel, zeggende: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke
Ik Mijn welbehagen heb! (Bijbel, boek Matthels, hoofdstuk 3, vers 17).
Overal waar Jezus komt, roept Hij mensen om Hem te volgen. Hun oude
-zondige- leven achter zich te laten en achter Hem aan te komen. Wat
doet Levi als Hij Jezus volgt?

LEVI NODIGT JEZUS UIT - Hij maakt een uitgebreide maaltijd voor Jezus
en nodigt ook zijn collega’s en andere mensen uit. Het is een grote
groep. Het waren niet bepaald de meest geliefde mensen van die tijd.
Ze stonden bekend als hoeren, dieven, onruststokers en criminelen. In
de Bijbel worden ze ‘zondaren’ genoemd. Ze bepalen zelf wat goed en
kwaad is, de wet van God zegt hen niet veel. Wat zoekt Jezus toch bij
deze mensen? Dat vragen de Farizeeérs en Schriftgeleerden zich ook af.
Zij leven voor het oog heel netjes en stipt. Niets was er op hun leven aan
te merken. Ze gaven geld aan de armen, deden nauwkeurig hun werk,
hadden verstand van allerlei zaken. Ze waren de religieuze leiders van
die tijd. En ze vonden zichzelf veel beter dan het gezelschap waar Jezus
nu is. Ze snappen er niets van. Waarom eet Jezus met hen? Samen eten
doe je toch alleen met je vrienden? Niet met zulke slechte mensen!

De Farizeeérs en Schriftgeleerden willen het naadje van de kous weten.
Nee, ze stappen niet direct op Jezus af, achter Zijn rug om proberen ze
erachter te komen. Maar Jezus ontmaskert hen. Hij kent hen. Hij kent
hun gedachten en hun overleggingen én Zijn antwoord is duidelijk: ‘Die
gezond zijn hebben de medicijnmeester (dokter) niet nodig, maar die
ziek zijn.” (Bijbel, boek Matthels, hoofdstuk 9, vers 12). Jezus maakt Zich
bekend als de grote Dokter. Nee, niet alleen om zieke mensen beter te
maken (dat deed Hij ook) maar Hij is vooral gekomen om mensen te
verlossen van hun zondige aard. Wat dat is? Dat zie je in leugen, bedrog,
egoisme, gierigheid, trots, jaloersheid, vijandschap, haat, overspel etc.
Allemaal dingen die niet zijn zoals God het wil. Dat is zonde. En de
zonde maakt een scheiding tussen God en de mensen. Dat was ook de
boodschap voor Levi.
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LEVI VERLAAT JE SLECHTHEID EN LEEF! - Leef niet langer in egoisme
en geldgierigheid voort. Breek ermee. Bekeer je ervan. Het maakt je
niet gelukkig. Levi was geldziek. Hij wilde altijd maar meer en meer, ten
koste van een ander. Het was nooit genoeg. Een onvervulbare honger.
Hij wandelde in de duisternis van het geld en de corruptie en zondigde
daarmee tegen God. Totdat Jezus kwam. Hij zei: ‘Ik ben het Licht der
wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het
licht des levens hebben. (Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 8, vers 12). Op
het moment dat Jezus Levi riep, werd Levi getrokken uit de macht van
de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde
(Bijbel, boek 1 Kolossenzen hoofdstuk 1 vers 13). Levi had dit zelf niet
verdiend en er ook niet om gevraagd. Hij ontving dit gratis, uit genade,
als een geschenk van God. Maar hoe kan dat?

LEVI GAAT LEREN DAT JEZUS HIERVOOR ZIJN LEVEN GEGEVEN HEEFT

- Het volgen van Jezus gaat niet zonder slag of stoot. Want het gaat

met Jezus heel anders dan gedacht. Eerst lijkt het de goede kant op te
gaan. Levi ziet dat Jezus steeds meer volgers krijgt, vooral vanwege de
wonderen die Hij doet. Maar als Jezus steeds duidelijker bekend maakt
Wie Hij is en waarvoor Hij gekomen is, neemt het haatgevoel tegen
Jezus toe. Levi merkt dat veel mensen niet willen geloven dat Jezus de
Zoon van God is. Zijn boodschap van gerechtigheid roept eerder ergernis
dan volgzaamheid op en Zijn ontmaskerende woorden vallen al helemaal
in verkeerde aarde.

Levi ontdekt dat Jezus een streep zet door de eigen wil van mensen.
Zijn boodschap is glashelder: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen
in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader
is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid
van het vlees, en de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid van
het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat
voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft tot
in eeuwigheid.” (Bijbel, boek 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 15-17). Jezus
maakt de wil van God duidelijk: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige
leven. Je kan alleen door Mij verlost worden. Ik ben de enige Weg, de
enige Waarheid.

Levi is er getuige van dat veel mensen die Hem eerst volgden, zich
later tegen Jezus keren. Ze zeggen: deze woorden zijn hard, moeilijk,



niet tolerant. Als dat gebeurt, kijkt Jezus Levi en de andere volgelingen
die nog wel bij Hem zijn, aan. Hij zegt: ‘Willen jullie ook niet bij Mij
weggaan?’ Maar hun antwoord is duidelijk: ‘Heere, tot Wie zullen wij
anders heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij
hebben geloofd en bekend dat U bent de Christus, de Zoon van de
Levende God.” (Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 7, vers 68-69).

LEVI BLIJFT OOK BIJ JEZUS - God houdt hem vast. Zijn liefde is tot

het einde. Wat God begint, maakt Hij ook af. God doet geen half werk.
Hij wil van Levi weer een nieuw mens, een nieuw schepsel maken.
lemand die niet langer wandelt in ‘hoererij (overspel), onreinheid,
kwade begeertes en gierigheid welke is afgodendienst. Als ook in
gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering en vuil spreken, (Bijbel,
boek Kolossensen, hoofdstuk 3, vers 5 en 8). Al die dingen horen niet bij
God. Dat hoort bij de satan, de grote tegenstander van God. Hij wil dat
Levi weer gaat lijken op Hem. Dat Levi gaat wandelen in barmhartigheid,
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
verdragende en vergevende de een de ander, gelijkerwijs als Christus
hem vergeven heeft. (Bijbel, boek Kolossensen, hoofdstuk 3, vers 13)

God heeft alle zonden van Levi vergeven, om Jezus’ wil. Want Jezus

is gekomen als het Lam van God om de zonde van de wereld weg te
nemen. Hiervoor is Jezus gestorven aan het kruis. Want na drie jaar
heeft Jezus Zichzelf vrijwillig gevangen laten nemen. Is Hij gedood aan
het kruis. Maar juist de kruisdood van Jezus heeft de weg van totale
reiniging, vergeving en vernieuwing geopend. Want Jezus is niet in de
dood gebleven, maar Hij is opgestaan. Daarom is er hoop. Leven met God,
als een nieuw mens, voor altijd. Daarom komt de boodschap ook tot u:

(BUBEL, BoEK JoHANNES, HoofdSTUK 17, VERS 3)
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DE RIJKE JUNGENARN.

VOL4EN, MAAR TE4EN WELKE PRI)S?

‘Als je je best maar doet, dan komt het allemaal wel goed.
Zo slecht ben ik niet. Ik doe heel veel goede dingen. En ja,
iedereen maakt wel eens een foutje, zo erg is dat toch ook
weer niet?’ Dat zijn de woorden die we vaak gebruiken om
anderen of onszelf gerust te stellen.

BlJ EEN RIJKE JONGEMAN KOM JE DIT OOK TEGEN - En wat doet hij
met deze vraag? Hij gaat ermee naar Jezus. Jezus ontvangt hem en staat
open voor zijn vraag. ‘Goede Meester!” zo begint de rijke jongeman, ‘Hoe
goed moet ik leven, zodat ik eeuwig leven (een volmaakt gelukkig leven
zonder einde) ontvang?’

Jezus kijkt hem aan, maar geeft niet direct antwoord. Eerst zegt Hij:
‘Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, dan Eén, namelijk God.
Maar om antwoord te geven op je vraag: als je eeuwig leven wilt
ontvangen, wees dan gehoorzaam aan alle geboden van God.’

DE RIJKE JONGEMAN IS NIET TEVREDEN MET DIT ANTWOORD - Hij wil
weten welke geboden Jezus precies bedoelt. Jezus antwoord: ‘Je kent de
geboden: niet doden, geen overspel doen, niet stelen en geen leugens
spreken. Uw ouders eren en uw naaste liefhebben als uzelf.’ Tevreden
kijkt de rijke jongeman Jezus aan en zegt: ‘Al deze geboden heb ik van
jongs af aan gedaan. Wat ontbreekt mij nog?’ Liefdevol en ontroerd kijkt
Jezus terug. Hoe gaat Hij reageren? Geeft Hij de rijke jongeman nu een
schouderklop en zegt Hij: ‘Met u gaat het goed komen?’ Nee, want Jezus
weet dat Hij nog niet alle geboden genoemd heeft. En daarbij: Jezus



kent het hart van deze jongeman, Hij weet wat zijn diepste drijfveren
zijn en daarom vervolgt Hij: ‘Eén ding ontbreekt je nog. Als je echt
volmaakt goed wil zijn. Ga dan heen, verkoop alles wat je hebt en deel
de opbrengst onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel.
Kom daarna terug, neem je kruis op en Volg Mij.

DE RIJKE JONGEMAN LUISTERT NAAR DIT WOORD VAN JEZUS - Zijn
gezicht betrekt, want hij heeft heel veel bezittingen. En moet hij nu alles
gaan verkopen en de opbrengst aan de armen geven en daarna Jezus
volgen? Waar moet hij dan van leven? En wat zullen de mensen om hem
heen dan wel niet zeggen? En als er dan onvoorziene omstandigheden
komen, dan heeft hij niets om te betalen. Zijn geld is zijn leven, zijn
houvast. Deze opdracht van Jezus gaat veel te ver. Dit wil hij niet. De
rijke jongeman loopt diep verdrietig weg. Jezus draait zich om en kijkt
Zijn volgelingen aan. Hij zegt: ‘Het is vast en zeker dat het voor iemand
die vertrouwt op zijn bezittingen en het van zijn rijkdom verwacht,
moeilijk is om het Koninkrijk van God in te gaan. Ja, het is zelfs voor
een kameel makkelijker om door het oog van een naald te kruipen.” De
volgelingen van Jezus schrikken. Ze kennen hun eigen hart en leven.

Ze weten zelf ook hoe ze aan de dingen van deze aarde vastzitten. Hoe
graag ze rijk willen zijn. En hoe ingewikkeld het is om afhankelijk te
leven en op God te vertrouwen. En daarom roepen ze tot Jezus: ‘Maar
Wie kan dan zalig (echt gelukkig) worden?’

...NEEM JE KRVIS op EN

VoLE Ml).

i
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Hij antwoordt: ‘Vanuit de mensen zelf is dat
onmogelijk, maar niet vanuit God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.’
Jezus laat de deur zien waardoor het mogelijk is, Hij is de Deur. God Zelf
doet wat wij niet kunnen. Hij leert mensen weer op Hem te vertrouwen
en het van Hem alleen te verwachten. Jezus zegt trouwens niet dat je
niet rijk mag zijn. Maar Hij zegt dat geld en goed niet het belangrijkste
in ons leven mogen zijn. Want God vraagt niet alleen om onze naaste
lief te hebben als onszelf, maar ook dat we God liefhebben boven alles,
dus ook boven ons geld en onze bezittingen. Dat was het probleem in
het leven van deze rijke jongeman. Hij had zijn geld lief boven God en
dus struikelde hij uiteindelijk in alle geboden van God. En daarbij komt
dat liefde de samenvatting van de wet is. Dus gehoorzamen zonder
liefde is hetzelfde als ongehoorzaam zijn. De rijke jongeman was zelfs in
het liefhebben van zijn naaste niet op God, maar op zichzelf gericht. Hoe
is dat in ons leven?

Hij reageert direct en zegt: ‘Kijk, wij hebben wel alles verlaten en
zijn U gevolgd. Wat zal er van ons terecht komen?’ Nu gaat Jezus het
verschil laten zien. Want Hij antwoordt: ‘Jullie volgen Mij, omdat jullie
‘wil’ vernieuwd is door de wedergeboorte.” Dat betekent: God heeft deze
totaal andere, nieuwe manier van leven in jullie gewerkt. Door deze
nieuwe geboorte leer je weer op God te vertrouwen, Hem lief te hebben
en in afhankelijkheid van Hem te leven. Omdat God Zichzelf bekend
maakt als de Oorsprong van het leven. Hij is het Begin en het Einde. De
Eerste en de Laatste. (Bijbel, boek Openbaring, hoofdstuk 22, vers 13) En
omdat jullie om Mijnentwil echt alles verlaten hebben en Ik op de eerste
plaats in jullie leven sta, daarom zullen jullie in dit leven honderdvoud
terug krijgen en in de toekomst (na jullie dood) het eeuwige leven
ontvangen. Want de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid;
maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (Bijbel, boek
Johannes, hoofdstuk 2, vers 17)
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PETRUS.
VOLGEN, MAAR TOT HET EINDE?

Wat kan het in het leven anders gaan dan gedacht. Wat kan
onze hoop de bodem in geslagen worden. Wat kunnen we
teleurgesteld zijn in iets of in iemand. En wat doen we dan?
Hoe reageren we? Vaak komt dan naar boven wat er diep van
binnen leeft.

PETRUS VERTELT HIER EERLIJIC OVER - Hij is nog jong, visser van beroep,
enthousiast en hij weet van aanpakken. Samen met zijn broer Andreas is
hij aan het vissen. Plotseling staat Jezus bij hen.

‘Volg Mij en Ik zal u een visser van mensen maken.’ zegt Jezus tegen
Petrus. Dat betekent: verlaat uw vissersberoep, laat uw leven door Mij
leiden en Ik ga u een nieuw beroep leren. Petrus doet wat Jezus zegt.

Hij heeft Jezus lief gekregen en wil graag bij Jezus horen. Petrus gelooft
in eerste instantie dat Jezus gekomen is om hen te verlossen van de
Romeinse bezetter en dat er een vrederijk op aarde komt. Er breekt een
nieuwe periode in het leven van Petrus aan. Hij wordt een volgeling, een
discipel van Jezus. Maar hoe zal het verder gaan?

PETRUS KRIJGT VEEL ONDERWIJS - Regelmatig neemt Jezus Petrus en
ook andere volgelingen mee naar een berg bij het meer van Galilea.
Daar horen ze over het Koninkrijk van God. Eén van Jezus’ bekendste
toespraken wordt de Bergrede genoemd (Bijbel, boek Mattheds,
hoofdstuk 5-7). Wereldwijd hebben mensen zich verwonderd over de
inhoud. Vele levens zijn er ten goede door veranderd. Juist omdat

Hij sprak over recht en gerechtigheid, over zaligheid (echt geluk)



en oprechtheid. Ook toen waren mensen onder de indruk van Jezus’
woorden. Hij spreekt zo heel anders dan de religieuze en politieke
leiders van die tijd. Hij spreekt met gezag en autoriteit, maar tegelijk
laat Hij zien dat Hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om

te dienen. Hij kwam niet voor Zichzelf, maar Hij wilde er voor anderen
zijn. Hij was innerlijk bewogen met zieken, armen, kreupelen en blinden.
Jezus spreekt niet alleen over zaligheid en gerechtigheid, maar laat het
ook zien. Ook in het leven van Petrus.

Op een dag gaat Jezus met Petrus
mee naar huis. Daar ligt de schoonmoeder van Petrus. Ernstig ziek. Ze
heeft hoge koorts. Wat een spanning en onzekerheid. Zal ze blijven leven?
Gaat ze sterven? Vragen die herkenbaar zijn. Jezus raakt haar aan. Op
datzelfde moment verdwijnt de koorts. Waar Jezus komt, moeten het
kwaad en de gevolgen van het kwaad wijken. Want van Hem is gezegd:
Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten gedragen.
En Jezus geneest vele zieken in die tijd. Overal waar Hij komt, doet Hij
machtige tekenen en wonderen. ‘Want de HEERE opent de ogen van de

blinden en richt de gebogene op. De HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

De HEERE bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe
staande. Maar de goddeloze weg keert Hij om. En de HEERE zal in
eeuwigheid regeren.’ (Bijbel, boek Psalmen, hoofdstuk 146, vers 8-10).

En Jezus laat zien Wie God is. Dat weet Hij, want Hij is de Zoon van God.
En Wie Jezus gezien heeft, die heeft de Vader (God) gezien. Door Jezus
leert Petrus steeds meer Wie God is. En God is totaal anders dan hij
dacht heeft. Dat leert hij vooral in de stormen van het leven, ook wel
crisissen genoemd. Momenten dat alles wankelt én de hoop in het leven
vergaat.

‘We gaan naar de overkant van het meer’, zei
Jezus op een dag. Meer tekst en uitleg hadden de discipelen niet nodig,
ze volgen! De meesten van hen, Petrus in elk geval, waren thuis op het
water. Plotseling steekt er letterlijk een storm op. En geen kleintje.
Binnen enkele ogenblikken dreigt het schip te zinken of stuk te breken
op de golven. Petrus is bang. Hij kijkt de dood in ogen. Geen trots en
stoere verhalen meer. Hij schreeuwt het uit! En Jezus, waar is Hij? Hij
slaapt, voor in het schip. De discipelen maken Hem wakker: ‘Bescherm
ons, wij vergaan!’.
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Te midden van de storm kijkt Jezus hen aan: ‘Kleingelovigen, waarom
zijn jullie zo bang?’. Daarna staat Jezus op en bestraft de wind en de
zee. Direct wordt het stil. Ademloos stil. Petrus en de anderen roepen
verwonderd uit: ‘Wie is toch Deze Jezus, dat ook de wind en de zee Hem
gehoorzaam zijn?’

Een tijdje later vraagt Jezus aan Zijn
discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” De meningen van de
mensen waren verdeeld. Sommige zeiden dat Hij een profeet was,
anderen zeiden dat Hij Elia was, de grote profeet uit vroeger tijd. Ook
vandaag wordt er verschillend over Jezus gedacht. Er zijn mensen die
zijn Naam als stopwoord gebruiken, als vloek. Anderen zeggen dat Hij
een goed Mens was, een voorbeeld voor ons. Sommigen gaan verder en
geven aan dat Hij een groot profeet is.

‘Maar jullie’, zegt Jezus dan, ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus
antwoordt direct: ‘U bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God.’
‘Zalig (echt gelukkig) bent u Simon, zoon van Jona (andere naam voor
Petrus), want deze woorden heeft u niet van u zelf, maar van Mijn
Vader (God) Die in de hemel is.” zegt Jezus tegen hem. Dat zijn lovende
woorden. Maar Jezus heeft dit nog niet gezegd of Hij gaat iets vertellen
wat Petrus totaal niet begrijpt.

‘De tijd is dichterbij gekomen dat Ik gevangen genomen wordt en ga
lijden en sterven.’ Dit hadden ze niet verwacht. Jezus, de Zoon van God,
lijden en sterven? Ze hadden eerder gedacht dat Hij de vijanden uit het
land zou verdrijven en als Koning voor altijd zou regeren hier op aarde
en een vrederijk zou stichten waar iedereen naar uitziet. Petrus laat
het er niet bij zitten. ‘Dit zal niet gebeuren! roept hij luid. Met deze
strijdlust van Petrus zal Jezus wel blij zijn. Maar nee.

‘Ga weg achter Mij, duivel! Want
wat u nu zegt is niet van God, maar van de mensen. U probeert de weg
die Ik moet gaan te blokkeren.” Wat zegt Jezus nu? Jezus maakt duidelijk
dat deze weg, de weg van lijden en sterven, de wil van God is. En dat
Petrus de wil van God niet mdg, maar ook niet kan tegenhouden. Want
Jezus moet lijden en sterven, anders zal er nooit verlossing komen en
vergeving zijn. Dan zal er nooit echte vrede komen, want dan blijft de



satan - de grote onruststoker en vernietiger- de macht houden en blijft
de deur naar God voor altijd gesloten.

Lange tijd later krijgt Petrus daar trouwens nog een waarschuwing bij,
op het moment dat Petrus zegt: al loopt iedereen bij U weg, Ik zal U
nooit verlaten. Maar dan zegt Jezus: ‘Petrus voordat de haan gekraaid zal
hebben, zult u Mij drie keer hebben verloochend’. En dat is ook gebeurd.

Het heeft niet lang meer geduurd. Jezus is inderdaad
gevangen genomen. Hij had de macht om Zichzelf te bevrijden, maar
heeft dit niet gedaan. Uit liefde voor Zijn volgelingen. ‘Die Zichzelven
gegeven heeft tot een rantsoen (losprijs) voor allen.’ (Bijbel, boek 1
Timothels, hoofdstuk 2, vers 6a). Petrus volgt Jezus! Hij wil weten waar
de vijanden de overmeesterde Jezus brengen en wat er met Hem gaat
gebeuren. Hij krijgt toegang tot de plaats waar Jezus verhoord wordt,
maar al snel wordt hij ontdekt. Drie keer wordt hem de vraag gesteld: ‘U
hoort toch ook bij Jezus?’ Petrus is bang. Hij wil niet gevangen genomen
worden. Hij wil niet sterven. Daarom antwoordt hij, ja zweert hij zelfs:
‘lk ken Hem niet. Ik hoor niet bij Hem.” En als Hij dit voor de derde keer
gezegd heeft, begint de haan te kraaien. Tegelijk draait Jezus zich om
en kijkt Petrus aan met ogen vol liefde. Diep verdrietig gaat Petrus naar
buiten. Al zijn trots en hoogmoed is gebroken in dat ene ogenblik. Hoe
moet het nu verder? Zou Jezus nog naar Hem willen omzien? Hij heeft
Hem zo diep teleurgesteld.

Jezus laat zien dat Zijn liefde, de liefde van God,
onvoorwaardelijk is. Want nadat Jezus gedood is aan het kruis en drie
dagen in het graf gelegen heeft, staat Hij als de Overwinnaar op. En
wat doet Hij dan? Hij zoekt Petrus op. Hij laat zien: ‘Petrus, Ik heb u lief
gehad al voordat u geboren was en Ik zal u ook altijd blijven liefhebben.
De straf die u de vrede geeft, is op Mij gekomen en door Mijn striemen
heeft U genezing ontvangen.’ En Deze Jezus leeft nog!
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