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Veranderingen 
Gijsbert Geijtenbeek  

Wie De Evangelist van nu 
vergelijkt met die van 
(pakweg) vijftien jaar 
geleden, ziet duidelijke 
veranderingen. Er is 
meer aandacht voor 
evangelisatie dichtbij 
huis en kerk. Enerzijds is 
dat reden tot dankbaarheid: 
steeds meer beseffen we hoe nodig het is om 
het Evangelie te delen in onze directe omgeving. 
Maar er is een verdrietige keerzijde: steeds min-
der mensen in Nederland en België kennen de 
boodschap van zonde en genade. Daarom is het 
uiteindelijk bemoedigend dat zoveel mensen oog 
hebben voor hun niet-christelijke naaste.

Het werk in de evangelisatieposten blijft belang-
rijk. Daar merken de evangelisten een groeiende 
belangstelling voor de Bijbel. Vragen zijn er ook: 
Hoe ga je om met verschillen in levensstijl? Hoe 
breng je de boodschap zo, dat die ‘landt’? Zie ik 
de ander als een object dat overtuigd moet wor-
den, of als een mede-zondaar voor wie Christus’ 
offer evenzeer nodig en beschikbaar is als voor 
een ‘net’ kerkmens?

Binnen de posten zoeken we naar meer gemeen-
schapszin: van bezoeker naar deelnemer. In 
Merksem werd dat heel zichtbaar. Voor het eerst 
werd (vanuit onze kerk) in België niet alleen het 
Woord bediend, maar ook het Heilig Avondmaal 
gehouden. Een bijzonder moment voor alle be-
trokkenen. Lees maar verder op pagina 21.

De groeiende aandacht voor evangelisatie blijkt 
ook uit de toenemende belangstelling voor onze 
Landelijke Evangelisatiedag. Met elkaar denken 
we daarin na over moeilijkheden en mogelijk-
heden om het licht van het Evangelie te laten 
schijnen. Lees er meer over op pagina 12. Kom 
ook! Noteer zaterdag 21 maart 2026 vast in de 
agenda.

Doch mijn God zal 
naar Zijn rijkdom 
vervullen al uw 
nooddruft, in 
heerlijkheid, door 
Christus Jezus.
Filippenzen 4:19
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Snippers

De put van Bij de Bron

De waterput bij het inloophuis van Alkmaar is 
opgeknapt! Eindelijk is het echt een symbool 
geworden van Bij de Bron. We hopen en bidden 
dat onze plek een plaats mag zijn waar mensen, 
net als de Samaritaanse vrouw, een ‘ontmoeting’ 
met de Heere Jezus mogen hebben en Hem 
mogen leren kennen. Hartelijk dank aan alle men-
sen die ideeën hebben geleverd of het praktische 
werk hebben gedaan en aan de sponsors.

Kunst in Leeuwarden
Op 13 september was het kunstfestival in de 
Oranjewijk in Leeuwarden. Dit is de wijk waar 
inloophuis Achter de Hoven staat. In de hele wijk, 
bijna op elke hoek van de straat, waren kunstuitingen 
te zien, in zeer uiteenlopende vorm. Achter de Hoven 
deed ook mee en twee vrijwilligers hebben voor die 
zaterdag de inloop als een Bijbelse kunstgalerie 
ingericht. Door deze activiteit kwam er divers bezoek 
in de inloop. Het Woord lag open en ging open.

Agenda
Open dag

7 maart 2026 
Open dag van evangelisatie-
post Emmen 

Evangelisatiedag

21 maart 2026 
Landelijke Evangelisatiedag in 
Geldermalsen 

Evangelisatiedienst

25 maart 2026 
Evangelisatiedienst 
Middelharnis, 19.30 uur  
ds. J.B. Huisman

Activiteitenmiddag  
in Bodegraven 
Voor het 100-jarig jubileum van de gemeente in 
Bodegraven is een activiteitenmiddag georganiseerd. 
Vooraf zijn uitnodigingen verstuurd naar drie scholen. 
Er stonden een springkussen en een stormbaan klaar. 
Verder konden de kinderen een speurtocht rondom 
het kerkplein maken en aansluitend een suiker-
spin ophalen. Ze kregen allemaal een deeltje van 
‘Bijbelverhalen voor jou’ mee. 
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C.H. Spurgeon 

Een nieuwjaarswens

D
e Filippenzen hadden Paulus diverse malen 
geschenken gestuurd om in zijn behoeften 
te voorzien. Hoewel ze zelf niet rijk waren, 
hebben ze toch hun bijdrage geleverd en 

meegezonden. Paulus was er erg dankbaar voor. Hij 
dankte God, maar hij vergat niet om ook de gevers te 
bedanken. Hij wenste hun veel zegen toe en schreef: 
‘U hebt mijn nooddruft vervuld en God zal de uwe 
vervullen. Van uw armoede hebt u mij in mijn tijdelijke 
behoeften van voedsel en kleding voorzien. Mijn God 
zal naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in al uw behoeften 
voorzien.’ ‘Want’, zegt hij in het achttiende vers, ‘ik heb 
alles ontvangen, en ik heb overvloed.’ 

En hij voegt daaraan toe: ‘Zo zal mijn God al uw nood-
druft vervullen. U hebt uw gaven door de hand van een 
geliefde broeder gezonden, maar God zal een betere 
Boodschapper naar u zenden, want Hij zal al uw 
nooddruft vervullen door Christus Jezus.’ Het klinkt 
alsof hij diep over ieder woord nagedacht had en de 
Geest van God hem in zijn overdenking geleid had. Zo 
kon hij hen uit de grond van zijn hart ook een zegen 
toewensen, vergelijkbaar met wat zij hem gezonden 
hadden, zij het van een rijker en duurzamer soort. 

We hebben tijdelijke behoeften en dat is geen geringe 
zaak. Toch zijn onze tijdelijke behoeften erg klein 
vergeleken met onze geestelijke behoeften. Er is 
behoefte aan levenslange vergeving, want we blijven 
altijd maar zondigen. En het bloed van Jezus Christus 
pleit altijd voor ons en reinigt ons van onze zonden. 
Iedere dag is er behoefte aan nieuwe kracht om tegen 
de inwendige zonde te strijden. Strijdende heiligen, 
God zal al uw nooddruft vervullen door Zijn aanwezig-
heid en Zijn Geest. 

Maar we zijn niet alleen strijders, we zijn ook arbei-
ders. Velen van ons worden geroepen tot belangrijke 
werkterreinen. Het is nodig dat u geholpen wordt om 
zo het goede te doen, op de juiste tijd, in de juiste 

gemoedsgesteldheid en op de juiste manier. Het is 
nodig dat u in tijden van vreugde kalm en evenwichtig 
blijft. Het is nodig dat u in tijden van verdriet sterk 
blijft. U hebt behoeften in het leven en u zult behoef-
ten hebben in het sterven, maar uw laatste behoefte 
zal net zo zeker vervuld worden als uw eerste. ‘Mijn 
God zal al uw nooddruft vervullen.’

Geliefden, is de God van Paulus ook uw God? Ziet u Hem 
zo? Kunt u uw vertrouwen op Hem stellen? Vergeet niet 
dat de Almachtige overal Zijn dienaren heeft en dat Hij, 
wanneer Hij u maar hulp wil sturen, Hij dat kan doen 
zonder Zich eerst af te vragen: ‘Hoe zal Ik het doen?’ 
Hij hoeft het maar te wensen en alle machten in hemel 
en op aarde zijn dienstbaar aan uw behoefte. Wat voor 
reden hebt u dan om aan zo’n Helper te twijfelen?

Als u al de behoeften van uw ziel vervuld wilt hebben, 
dan moet u naar Christus gaan. ‘Door Christus Jezus.’ 
Dat is de bron waar het levende water naar boven 
komt. U kunt uw behoeften niet vervuld krijgen door 
uw eigen moeite en bezorgdheid. ‘Aanmerkt de leliën 
des velds, hoe zij groeien.’ U zult verrijkt worden, ‘door 
Christus Jezus’. Degenen die de meeste keren naar 
Jezus gaan, zullen dikwijls Zijn overvloed smaken, 
want door Hem komen alle zegeningen. Mijn advies 
aan mezelf en aan u is om in Hem te blijven.

Ik bid dat u het hele jaar bij de bron van deze tekst 
mag vertoeven. Put eruit. Hebt u erge dorst? Put eruit, 
want hij zit vol. En als u op deze belofte pleit, zal de 
Heere al uw nooddruft vervullen. Houd geen moment 
op om uit Gods hand te ontvangen. Laat uw ongeloof 
de vrijgevigheid van de Heere niet hinderen, maar 
klemt u vast aan deze belofte: ‘Mijn God zal naar Zijn 
rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, 
door Christus Jezus.’ Ik ken geen grotere zegen die ik 
u zou willen toewensen. Als de Heilige Geest u in staat 
stelt het te beseffen, zult u zich verheugen in wat ik u 
oprecht toewens, namelijk, een gelukkig nieuwjaar!

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw 
nooddruft, in heerlijkheid, door Christus.  

(Fil. 4:19)

KANTTEKENING
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D
at Amalia deze geestelijke lessen trekt uit 
knollen is helemaal niet vanzelfsprekend. 
Ze is onkerkelijk opgegroeid. Zonder Bijbel 
en zonder de God van de Bijbel. Inmiddels is 

het ruim twintig jaar geleden dat ze in aanraking is ge-
komen met de kerk. ‘Ik kreeg verkering met Serge, nu 

mijn man, en hij gaf vanaf het begin aan dat hij naar 
de kerk wilde blijven gaan. Samen zijn we een zoek-
tocht begonnen en uiteindelijk in de Gereformeerde 
Gemeente van Veenendaal terechtgekomen.
We hebben een gesprek aangevraagd en op advies 
hebben we twee jaar de belijdeniscatechisatie gevolgd. 

Als je in het kleine plaatsje De Klomp bij de familie Van Diesen aan komt rijden, merk je 
al snel dat Amalia van bloemen houdt. ’s Zomers verzorgt ze een pluktuin vol prachtige 
dahlia’s, maar daar is in het winterseizoen niet veel van te zien. ‘De dahlia’s zijn een 
mooi beeld van geestelijk leven’, zo vertelt Amalia, ‘zoals het wortelen in de grond, en 
het leven wat uit een dode knol tevoorschijn komt zodra de zon begint te schijnen.’

Tekst  Elja van de Langemeen-Valkenburg

Amalia’s weg naar de kerk
‘Alleen in de Wijnstok kan je vrucht dragen’
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Serge ging namelijk al een aantal jaren niet meer naar 
catechisatie en ik wist helemaal niets. Die twee jaar 
zijn heel goed geweest. Ik wilde veel lezen en onder-
zoeken, wilde alles weten. Ik was niet gedoopt, dat 
vond ik erg moeilijk, maar er kwam naast opzien óók 
een groot verlangen om gedoopt te worden.’

Alleen
Terugblikkend op haar eerste keer in de kerk geeft 
Amalia aan dat ze gelijk dacht: dit is waar! ‘Maar ik 
dacht ook dat iedereen hetzelfde dacht en dat iedereen 
bekeerd was. Het zingen vond ik erg bijzonder. Zelf had 
ik toen in geen jaren meer gezongen en dan met zoveel 
mensen bij elkaar de psalmen zingen is mooi en er 
klinkt ook eerbied in door.

Ik ben heel warm ontvangen, al heb ik het ook moeilijk 
gehad. Misschien zou het fijn geweest zijn als ik één 
vast persoon toegewezen had gekregen aan wie ik alles 
mocht vragen. Maar dat was toen nog helemaal niet 
gebruikelijk. Mijn omgeving vond het apart en lastig dat 
ik zo veranderde. Zij zien het allemaal als regels, wet-
tisch, moeite, ze vonden het een soort knap van me dat 
ik het volhield, maar zij zien niet de blijdschap in een 
leven met de Bijbel. Je staat daarom best alleen. Dat is 
moeilijk, maar anderzijds ook nodig. Het leert je alles 
bij de Heere neer te leggen en van Hem te verwachten.

In de begintijd wilde ik met name de praktische dingen 
weten en onderzoeken wat de Bijbel ervan zegt; zoals 
het dragen van een rok en een hoed. Later is er meer 
diepgang gekomen; zoals het lezen en onderzoeken 
van de Bijbel met kanttekeningen. Ook ‘De Christenreis’ 
van Bunyan heb ik in de eerste jaren meerdere keren 
gelezen. De Heere werkt ordelijk; heel geleidelijk kwam 
er liefde voor het Woord. Zo was er eens een preek 
over Psalm 23: ‘De HEERE is mijn Herder’, Die voor het 
tijdelijke moed en krachten gaf. Later is die psalm op-
nieuw diverse keren van betekenis geweest, maar dan 
weer andere verzen. Soms tot bestraffing, maar ook tot 
troost en bemoediging. Uiteindelijk ervaar je dat heel 
de Bijbel het Woord van God is en dat juist in tijden van 
moeite en zorg de Heere nabij is en wil werken. Ook 

zie je achteraf dat de Heere heel ons leven leidt, tot de 
kleinste dingen toe.’

Doordat de doop voor haar een grote worsteling is 
geweest, ervaart Amalia het als wonderlijk dat hun vier 
dochters gedoopt zijn. ‘Een grote zegen én een onmo-
gelijke opgave. Heel bijzonder als de Heere je apart 
zet. Al merk ik dat onze kinderen alles heel gewoon en 
vanzelfsprekend vinden. Als ze uit catechisatie komen, 
wil ik graag weten waar het over ging en wat er gezegd 
is. Ik vind alles heel waardevol, maar mijn kinderen 
geven dan vaak als antwoord: ‘Tja, gewoon!’

De kinderen krijgen veel onderwijs en horen zoveel 
goeds van de Heere, maar neigen toch naar de zonden. 
We hebben allemaal bekering nodig. De gelijkenis van 
de ranken is daar zo’n mooi beeld van. Alleen in de 
Wijnstok kan je vrucht dragen. Er zijn echt maar twee 
wegen, dat vind ik aangrijpend. Mijn moeder is met me 
mee geweest naar de Bijbelcursus van de gemeente. 
Je wilt zo graag dat iedereen het Woord hoort, omdat 
je ziet hoe leeg het leven is zonder dat Woord. Ook wil 
je graag (snel) vrucht zien, maar dat moeten we aan de 
Heere overlaten. Het is best moeilijk om in een grote 
gemeente als buitenstaander binnen te komen. Maar 
we ervaren ook warmte, medeleven en gemeente-zijn. 
Tijdens en na een zware zwangerschap hebben we 
meerdere maaltijden per week ontvangen, van mensen 
die we niet eens goed kenden. Wat mooi is dat! En toch 
voel ik me vaak in de kerk een buitenbeentje én in de 
wereld een buitenbeentje. Maar ik zou nooit meer zon-
der het Woord en zonder de Heere kunnen.’

‘Later is er meer 
diepgang gekomen’
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Tekst  Chris Klaasse Beeld  Niels Geijtenbeek 

De Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke heeft pas sinds vijf 
jaar een evangelisatiecommissie, maar opende eind oktober al een 
inloophuis, midden in het dorp. Hoe pakten de voortvarende Zeeuwen 
dat aan? En, waarom niet in Bergen op Zoom?

H
et is op een zaterdagochtend begin novem-
ber gezellig druk in Het Kruispunt. Een klus-
jesman –gemeentelid, vrijwilliger– loopt 
met een boormachine rond om een wandrek 

voor tijdschriften op te hangen. Een tweetal vrouwen 
–zichtbaar kerkmensen– snuffelt tussen rekken met 
kleding. Ondertussen komt een oudere man een doos 
boeken brengen. Later deze ochtend zullen negen 
tassen kleding en nog een doos lectuur volgen.
‘We hebben over klandizie niet te klagen’, vertelt Jos 
Weststrate, een van de gemeenteleden die betrokken 

zijn bij de totstandkoming van de inloop. ‘Via het 
kassasysteem registreren we het aantal bezoekers. In 
de eerste twee weken zijn er tweehonderd geweest, 
van wie 40 procent van buiten de gemeente komt.’ 
Dat zijn er dus ruim dertig per dag. De kringloopwin-
kel is open op donderdagmiddag, vrijdagochtend en 
zaterdagochtend.
Weststrate zit samen met ouderling J. Kruysse, voor-
zitter van de evangelisatiecommissie, in een koffieka-
mer die via een deur naast de toonbank te bereiken is. 
‘Deze ruimte is vooral bedoeld als spreekkamer, voor 

‘Onze eerste verantwoordelijkheid is er voor ons dorp’

Een inloop in kerkelijk 
Krabbendijke

REPORTAGE

8  De Evangelist | JANUARI 2026



gasten die in beslotenheid willen praten’, legt Kruysse 
uit. De kamer doet ook dienst als opslag. In de grote 
wandkast liggen stapels nieuwe boeken en hangt een 
voorraad nieuwe kleding.

Wild idee
Het idee voor een inloophuis in Krabbendijke ontstond 
in het voorjaar van 2024, vertelt Kruysse. ‘De evangeli-
satiecommissie bestond toen zo’n drie jaar. Met elkaar 
hadden we het regelmatig over de vraag: Hoe kom je 
met meer mensen in contact? Hoe kun je een blijvend 
en diepgaand contact met buitenkerkelijken krij-
gen? Een van de commissieleden zei: ‘Er staat in het 
centrum een pand leeg, zouden we daar geen ruimte 
kunnen maken om mensen te ontmoeten?’ Dat vonden 
we een wild idee, maar het liet ons toch niet los. Toen 
zijn we ermee naar de kerkenraad gestapt.’
Nadat er groen licht komt voor een inventarisatie, be-
gint de evangelisatiecommissie een onderzoek. Ze be-
zoekt kringloopwinkels en inloophuizen in Middelburg, 
Rotterdam, Merksem en Barneveld. ‘Hoe doen zij het, 
en wat zou voor ons werken? Wat zijn valkuilen? Over 
zulke vragen hebben we nagedacht. We wilden vooral 
weten hoe je mensen over de drempel krijgt die niet 
naar de koffieochtend van de kerk komen.’ Een kring-
loopwinkel blijkt de beste optie. Een plan daarvoor legt 
Kruysse na de zomer van 2024 aan de kerkenraad voor.

De bespreking van het plan leidt tot wat kritische 
vragen. ‘Of je dit wel allemaal moet optuigen voor de 
paar onkerkelijke mensen die in ons dorp wonen, was 
een van de vragen’, noemt Kruysse. Volgens Weststrate 
gaat het echter om meer mensen dan gedacht. ‘We 
hebben dat onderzocht aan de hand van stemgedrag 
bij verkiezingen en ledenaantallen van kerken. Het 
bleek dat zo’n 2000 mensen nooit of nooit meer naar 
een kerk gaan. Daarnaast zijn hier heel wat Oost-
Europese seizoenarbeiders die in de fruitteelt werken.’
De twijfel bij de kerkenraad is aan het einde van de 
bespreking nog niet helemaal weg. Kruysse: ‘Toen heb 
ik de gelijkenis van de koninklijke bruiloft aangehaald. 
‘Ga uit in de wegen en heggen; en dwing hen in te 
komen, opdat mijn huis vol worde.’ Dat is het bevel 
van de Koning van de kerk, om wegen te zoeken om 
mensen te bereiken met de Boodschap. Dat gaat niet 

alleen door de kerkdeur open te zetten – die staat hier 
ook slechts anderhalf uur per week open, drie keer een 
halfuur voor de kerkdienst.’
In het nabijgelegen Bergen op Zoom wonen veel meer 
onkerkelijke mensen. Waarom startte de gemeente 
daar geen inloop? Kruysse: ‘Daar wordt door andere 
kerken al iets aan evangelisatiewerk gedaan, hoewel 
een extra inloop misschien best zou kunnen. Maar 
onze eerste verantwoordelijkheid is er voor onze 
dorpsgenoten; we hopen dat de kringloop voor hen de 
drempel naar de kerk verlaagt. En voor hen willen we 
ook van maatschappelijke waarde zijn door christe-
lijke naastenliefde in praktijk te brengen. Dat doen 
we door ze een luisterend oor te bieden, maar ook 
door allerlei praktische hulp aan te bieden, zoals bij 
computerproblemen.’

Enthousiast
Uiteindelijk stemt de kerkenraad toch in met het plan. 
In het najaar van 2024 zoekt de commissie uit of het 
leegstaande pand in het centrum aan te kopen is. 
‘De prijs viel wel mee, maar in dezelfde tijd moest er 
op een ledenvergadering ook gestemd worden over 
een kostbare uitbreiding van de zaalruimte bij de 
kerk. Dus wij durfden het voorstel om het pand aan te 
kopen niet meer te presenteren; we zagen het spoor 
doodlopen’, vertelt Kruysse. ‘Maar toen klopte een 
gemeentelid bij ons aan. Hij wist van de plannen en 
wilde het pand wel kopen, zodat wij het kunnen huren. 
Toen waren we ineens van het probleem af. In het 
voorjaar van 2025 werd de koop gesloten.’
Via een gemeenteavond worden de plannen gepresen-
teerd en roept de commissie vrijwilligers op om zich 
te melden. Het plan wordt enthousiast ontvangen; 

‘We hebben over 
klandizie niet te klagen’
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tientallen gemeenteleden bieden hun diensten aan. 
‘Het pand was nog keurig, maar er moest wel een nieu-
we vloer in, er moest geverfd worden, het assortiment 
moest bepaald en verzameld worden’, somt Kruysse op.
De kosten voor de opknapbeurt zijn laag, omdat de 
giften binnenstromen en veel materialen geschonken 
worden. Laminaat, 180 meter steigerhout voor het 
meubilair en verf bijvoorbeeld.

Belastingplichtig
Een van de gemeenteleden die door de commissie zelf 
gevraagd worden om mee te denken is Jos Weststrate. 
‘Je moet mij geen vloertje laten leggen, maar ik heb 
in de accountancy gewerkt, dus ik weet iets over 
juridische zaken.’ Als kerkelijke gemeente kun je niet 
zomaar een winkel openen, want dan ga je deelnemen 
aan het economisch verkeer, legt de docent bedrijfs-
economie uit. ‘Daarmee zou de belastingdienst de 
kerk als belastingplichtig beoordelen, want als één 
van je activiteiten belastingplichtig is, geldt dat 
automatisch voor al je activiteiten. Dus bijvoorbeeld 
ook de verkoping van de vrouwenvereniging en de 
zaalverhuur.’
Om dat te voorkomen, zou je een aparte stichting 
moeten oprichten, adviseert Weststrate. Hij helpt zelf 
bij de uitvoering van dat advies. ‘Bij het opstellen van 
de statuten is het bijvoorbeeld belangrijk dat je de 
juiste woorden gebruikt. Als je dat goed doet, kun je 
op termijn namelijk vrijstelling van belasting krijgen, 
omdat de kringloop geen winstoogmerk heeft.’ 
Na maandenlange arbeid opent Het Kruispunt op 
zaterdag 25 oktober zijn deuren. Op de gevel staat 
‘Breed of smal’, naar de titel van het (bij Van Velzen 
in Krabbendijke gedrukte) boek van ds. J. de Kok (die 
in Krabbendijke ambtsdrager is geweest). Het thema 
komt binnen op verschillende manieren terug. Aan de 

wand hangt een levensgrote plaat van de brede en 
de smalle weg, op tafel liggen foldertjes met uitleg 
bij een paar details van de plaat. ‘We hebben voor dit 

thema gekozen, omdat het een aansprekend beeld is 
dat Jezus Zelf gebruikt om aan te geven dat er maar 
twee wegen zijn’, licht Kruysse toe. ‘Het is voor een 
inloop een sterk beeld; iedereen die hier binnenkomt, 
staat op de plaat afgebeeld’, vult Weststrate aan.

Voorzienigheid
In de eerste weken zijn al meerdere gesprekken met 
onkerkelijken gevoerd. ‘Gisteren nog met een jonge 
vrouw die verkering heeft met iemand uit een ander 
kerkverband. Hij ging niet meer naar de kerk, maar zij 
wilde alles over de kerk en de Bijbel weten. Ze was blij 
dat ze haar vragen kon stellen.’
Zelfs mensen uit Noord-Brabant belanden in de in-
loop, vertelt een vrijwilliger die deze zaterdagmorgen 
ook aanwezig is. Hij sprak een ouder stel uit ’s-Herto-
genbosch dat een dagje naar Zeeland ging. ‘Ze beslo-
ten bij Rilland even de snelweg af te gaan, kwamen in 
Krabbendijke terecht, parkeerden hun auto hier voor 
de deur en liepen even naar binnen. We hebben ze wat 
evangelisatiemateriaal mee kunnen geven. Ja, wat 
gelooft gij van de voorzienigheid Gods?’

‘Iedereen die hier 
binnenkomt staat op 
de plaat afgebeeld’
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Tekst Dorieke van Horssen-Meijer

KINDER- EN TIENEREVANGELISATIE

I
In het artikel toerusting ‘Ontvangst in de kerk’ is 
er geschreven over begeleiding die ingezet kan 
worden bij een eerste of volgend kerkbezoek. Voor 
kinderen en tieners is het wijs om te kijken wat 

haalbaar en passend is voor de leeftijd.

Hier een aantal voorbeelden ter inspiratie:

Op excursie naar de kerk 
Voor clubs die gehouden worden in een gebouw in 
de wijk of op een andere plek buiten het kerkgebouw 
kan het tijdens een uitje van de club een onderdeel 
zijn om op bezoek te gaan in het kerkgebouw. Een 
predikant, koster of een ander gemeentelid kan een 
korte rondleiding door de kerk geven, met uitleg over 
de preekstoel, het doopvont, de psalm(bord)en en 
de Bijbel. Een uitgelezen kans om de kern van het 
Evangelie te delen. Wees vooraf altijd open naar ou-
ders en kinderen over het feit dat het bezoek aan het 
kerkgebouw onderdeel is van de excursie.

Het bijwonen van een trouwdienst van 
een evangelisatievrijwilliger
Een bruiloft van een van de teamleden is een mooi 
moment om kinderen en tieners mee te vragen 
naar de kerk. Een recent voorbeeld uit de gemeente 
Nunspeet, waar een juf van de kinderclub trouwde, 
laat zien hoe waardevol het is om de kinderen uit te 
nodigen voor de dienst. ‘De kinderen hebben de huwe-
lijksdienst bijgewoond. Heel mooi en bijzonder goed 
verlopen. Na de dienst hebben we een eigen feestpro-
gramma gehad in de kelder van de kerk, met spelle-
tjes en patat eten. Een Eritrese jongen van ongeveer 
7 jaar schreef op zijn liturgie: ‘Laat de kinderen tot 
Mij komen’, de tekst die ze voor komende woensdag 
moeten leren.’

Een rondleiding in de kerk
Voor clubs die gehouden worden in een zaal van het 
kerkgebouw:
Kinderen en tieners die met regelmaat in een zaal 

van het kerkgebouw komen, zien niet automatisch 
de kerkzaal. Het kan waardevol zijn om de predikant 
van de gemeente uit te nodigen en hem de kinde-
ren welkom te laten heten in de kerkzaal. Een mooi 
moment om iets uit te leggen over wat een dominee 
doet. Daarnaast kan het drempelverlagend werken als 
de kinderen en/of tieners eerst kennismaken met de 
dominee, voordat ze hem –op afstand– zien tijdens 
een kerkdienst.

Het bijwonen van een dienst tijdens  
bid- en dankdagen
Juist omdat bid- en dankdagdiensten vaak op de 
woensdagmiddag vallen, biedt dit een kans om kin-
deren en tieners uit te nodigen mee te gaan naar de 
kerk. Een uitgeprinte liturgie met afbeeldingen en een 
kleurplaat en/of puzzel kunnen helpen om kinderen 
en tieners gedurende de dienst rustig te houden. Na 
afloop van de dienst kan er iets gegeten en gedron-
ken worden met de kinderen in het kerkgebouw. Dit 
geeft gelijk ruimte om vragen te beantwoorden die de 
kinderen en tieners stellen over de dienst.

Het meegaan naar de kerk met een buddy
Als een kind en/of tiener de wens heeft om vaker een 
kerkdienst te bezoeken, is het wijs om een gemeen-
telid te koppelen aan deze persoon. Het gemeentelid 
kan zorgdragen voor een warme ontvangst en de 
gast begeleiden tijdens de dienst. Hij vormt daar-
bij een bekend gezicht – te midden van de massa 
kerkgangers.

Als consulent jeugdevangelisatie hoor ik regelmatig over mooie initiatieven 
voor  kinderen en tieners die meegenomen worden naar de kerk.

Welkom in de kerk
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Mensen dwalen in het duister. Ook dichtbij, in onze 
eigen omgeving. De Bijbel roept ons op om niet te 
zwijgen over de duisternis van de zonde, maar ook om 
het Licht der Wereld er tegenover te zetten. Kom naar 
de Landelijke Evangelisatiedag om daar met ons over 
na te denken. 

Dit doen we naar aanleiding van Filippenzen 2:15 en 
16. ‘Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, 
kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden 
van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij 
schijnt als lichten in de wereld; voorhoudende het 
woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van 
Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch 
tevergeefs gearbeid.’

Landelijke Evangelisatiedag
2026 in Geldermalsen

Laat uw licht 
schijnen

Licht...

Uitnodiging

MET CRÈCHE EN 

KINDERPROGRAMMA
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Inschrijven 
workshops

EVANGELISATIEDAG.NL

Workshops:  
Licht…
1.	� … uit de Bijbel (Bijbelstudie) | Ds. M. Blok
2.	� … op de Heere Jezus | Ev. Jan Walhout
3.	� … �uit het Bijbellezen met onkerkelijken | Ev. Henk van 

den Boogaart
4.	� … voor moslims | Petra Achterstraat
5.	� … voor bezoekers en deelnemers | Ev. Lennard 		

     Elenbaas
6.	� … voor de mensen op straat | Ev. Marco van Velden
7.	 … voor collega’s | Ev. Jaco Hakkenberg
8.	 … voor mijn buren | Ev. Sam de Visser
9.	� … voor niet-gelovige familieleden | Ev. Reinier van     		

     Klinken
10.	�… voor het kinder- en tienerhart | Pien van der Aart
11.	� … op de actualiteit | Ineke van Dalfsen en Ev. Jan Geerts
12.	�… �in een kringloopwinkel met inloop | Evert van 

Veldhuizen (Ede)
13.	�…, maar hoe begin ik een gesprek? | Ev. Martin Rozema
14.	�… �uit het evangelisatiekompas - het (her)starten van 

evangelisatiewerk | Erik de Weerd
15.	�… �uit het evangelisatiekompas - het (her)starten van 

kinder- en/of tienerwerk | Dorieke van Horssen

Workshops voor tieners
16.	�Creatieve workshop tieners (10-12 jr.) 

| Louke van Engelen, 2e jaar Kunstacademie Illustratie
17.	 �Bezinnende workshop tieners 13-15 jaar: ‘… uit het 

Bijbellezen met jongeren’ | JBGG, Evert Barten
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Het is vrijdagavond. Het is al laat, maar 
vanavond mag je opblijven. Papa leest een 
spannend verhaal voor. Stil luister je. Opeens, 
pats! Alles wordt donker. De stroom is uit-
gevallen! Best een beetje eng, toch? Maar 
gelukkig, mama steekt een kaarsje aan. Dat 
geeft een klein, helder licht. Zo fijn! Zelfs dat 
kleine lichtje maakt een groot verschil in het 
donker! 
 
De Heere Jezus vertelt ook een verhaal 
(gelijkenis) over licht. Vijf dwaze en vijf wijze 
vrouwen wachten op de bruidegom. Het is 
al donker. Hun fakkels branden. Vijf meisjes 

hebben extra olie bij zich. Eindelijk, midden 
in de nacht komt de bruidegom. Maar… alleen 
de fakkels van de meisjes met extra olie bran-
den nog. Zij vieren het bruiloftsfeest! De olie 
van de andere vijf is op. Ze zijn te laat...

In dit verhaal leer je dat je voorbereid moet 
zijn als de Heere Jezus komt. Vraag of de 
Heere door Zijn Woord in je hart schijnt. Dan 
zie je wat goed en wat verkeerd is. Vertel je 
zonden aan Hem. Want Hij is een Zaligmaker 
voor kinderen die naar Hem verlangen. 
Vergeet nooit dat het licht van de Heere Jezus 
sterker is dan alle duisternis bij elkaar!

Vertel het verder!
6-10 
jaar

EvAnge IchtjEs

Ha, jongens en meisjes,

rebus

n n

OPLOSSING

-r f=ch p=j -te -sp -ur b=r -g
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Puzzel mee!

1. Wat namen de maagden mee? (vers 1)
2. Hoeveel wijze maagden waren er?
3. Wat verspreidt een lamp?
4. Hoe laat was er een geroep?
5. Er waren totaal … maagden.
6. Wie vertoefde te komen?
7. Waar zat de voorraad olie in?
8. Deze gelijkenis gaat over het ... der hemelen
9. De ... maagden hadden geen olie.
10. Waar moesten de dwaze maagden naartoe om olie te kopen?
11. De wijze maagden gingen in tot de ....
12. De ... maagden hadden olie.
13. Wat hadden de dwaze maagden niet bij zich?
14. Wat werd er gesloten?

EEN TEKST OM TE ONTHOUDEN
Psalm 119:105 - ‘Uw Woord is een 
lamp voor mijn voet en een licht voor 
mijn pad’

Schrijf deze tekst op een kaartje en 
leg het naast je bed. Lees het elke 
avond. Vraag de Heere of Hij door 
Zijn Licht je leven wil leiden, elke 
dag opnieuw. 

OPDRACHT: 
Pak een zaklamp en ga 
ermee in een donkere 
kamer staan. Doe hem 
aan. Wat gebeurt er? 
Precies, de duisternis 
moet wijken! 

OPLOSSING

Zoek in de Bijbel Mattheüs 25:1-
13 op. Schrijf de antwoorden in 
de puzzel. Lever de oplossing in 
op de evangelisatiedag en win 
een leuke prijs!

1
13 16 14

2
22 10 6

3
12 9 20

4
13 9 4 4 18 14 20

5
9 14

6
2 18 21 9 7 15 13

7

8
11 15 14 9 14 11 9 10 11

9
4 26

10
22 18 11 15 16 18

11
2 21 9 12 15 6 20

12
9 10 26

13
15 9

14
21 18

10-12 
jaar
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NIEUWE MATERIALEN

Materialen uitgelicht 

evgg.nl/materialen
Bekijk de materialen via:

 AGENDA	

 MATERIALEN	

•	 �16 februari materialen 
rondom Goede Vrijdag en 
Pasen

•	 �16 februari materialen 
rondom Biddag

•	 5 maart materiaal rondom 
Koningsdag

•	 �21 maart Themamap 
+ werkboekje 
vakantiebijbelweken

Tienergadget

NIEUW!

Jongeren en mobiels lijken onafschei-
delijk. Deze gadget is gemaakt om 
jongeren op te roepen om de Bijbelapp 
te installeren op hun 
telefoon. Deze 
tienergadget 
is te gebrui-
ken bij straat
evangelisatie, 
uit te reiken 
aan jongeren van 
tienerclubs of bij 
activiteiten in de 
ontmoetingshuizen.

Brochure Het Leven

HERZIEN! 

De brochure ‘Het Leven’ heeft een 
update gekregen. De vertrouwde 
inhoud, nu in een volledig 
vernieuwde en frisse lay-out.
Deze brochure is bestemd voor 
mensen die geïnteresseerd zijn om 
meer te weten over bekering en 
het nieuwe leven met God. Aan de 
hand van vijf bekende verhalen uit 
de Bijbel wordt dit uitgelegd.
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FINANCIËN

Bakkie doen?
Bestel (h)eerlijke 
koffie en steun het 
evangelisatiewerk!

De voordelen op een rij:

Bestel nu via 
www.evgg.nl/
koffie
of scan de QR-code

hieronder

Steun het evangelisatiewerk

Goed voor de koffieboer

Heerlijke, eerlijke koffie

Snel geleverd

Steeds meer mensen weten de webshop 
van EVGG te vinden voor evangelisatie- en 
steunmaterialen. Dat laat zien hoe belangrijk 
ons werk is! Naar verwachting komen we in 
2025 uit op zo’n 4.250 bestellingen – goed 
voor duizenden producten en pakketjes. 

Dankzij een volledig 
geautomatiseerde 
webshop en de inzet 
van onze vrijwilliger 
Cor Zwanenburg, 
die het inpakken en 
verzenden ver-
zorgt, loopt alles op 
rolletjes. 

EVGG zoekt voortdurend naar manieren om 
extra inkomsten te genereren. Zo kwamen we 
in contact met Henk-Jan de Heer van Langerak 
de Jong in Zoetermeer. Voor zijn groothandel 
laat hij koffie in eigen beheer branden, zodat 
hij verzekerd is van topkwaliteit én een eerlijke 
beloning voor de koffieboeren. Het mes snijdt 
dus aan twee kanten! 

Vanaf nu is deze (h)eerlijke koffie ook via onze 
webshop te bestellen. Zo krijgt de koffieboon 
nóg meer waarde! Het assortiment bestaat 
uit koffiebonen, gemalen koffie en capsules. 
Bestellingen worden twee keer per week ver-
werkt, dus de koffie is snel in huis. 
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Tekst Christine de Visser-Vlastuin

TOERUSTING

Sven besluit op een zondagmorgen een kijkje in de 
kerk te nemen. Schuchter stapt hij de hal van onze 

kerk binnen. Hoe vangen wij Sven op?

Serie: 
Ontvangst 
in de kerk
1. �Gastheer/

gastvrouw 
aanstellen

2. Begeleiding
3. Buddy

Hoe begeleid je een 
nieuwe kerkganger?

I
n het vorige nummer stond dat het 
belangrijk is om een plan te hebben 
voor het ontvangen van gasten, zodat 
zij zich welkom voelen. Daarbij heb-

ben we gekeken naar het aanstellen van 
gastheren/gastvrouwen en begeleiders. 
We werken de checklist verder af. 

CHECKLIST VOOR HET 
MAKEN VAN EEN PLAN

1. �Gastheren/gastvrouwen 
aanstellen 

2. �Begeleiders aanstellen en een 
vaste plek geven

3. �Liturgieën klaarmaken
4. �Bijbels, liturgieën, folders met 

contactgegevens op zichtbare 
plek

5. �Vertaler(s) aanstellen 
6. �Proces bespreken: Welkom heten 

– plaats geven – begeleiden 
in kerkbank – gesprekje na 
kerkdienst

7. �Weet naar welke persoon/gezin 
de gast verwezen kan worden om 
mee te gaan koffiedrinken
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Welkom heten
Terug naar Sven. We kunnen er tegenop zien 
om gasten zoals Sven aan te spreken. Het 
kan onzeker maken. Wat moet ik zeggen en 
vragen? Wat je het best kunt doen, is vooral 
gewoon jezelf zijn. Begroeten kan iedereen. 
Groet met bijvoorbeeld: ‘Goedemorgen, fijn 
dat u er bent!’ De gastheer peilt of hij er voor 
het eerst is en of hij wegwijs gemaakt wil 
worden. Sven kan ook geen behoefte aan 
contact hebben. Respecteer dat. Maar het 
is goed mogelijk dat hij het wel fijn vindt om 
een praatje te maken. Wees belangstellend en 
vraag bijvoorbeeld: ‘Wat brengt u hier?’

Vertaler(s) aanstellen
Benader gemeenteleden die Engels en/of een andere 
taal spreken met de vraag of zij ingezet kunnen 
worden in het geval dat er gasten van buitenlandse 
afkomst komen. De vertaler kan de dienst in een 
andere ruimte in een microfoontje vertalen, waarbij 
de gast de dienst in de kerkbank mee kan beleven 
via een oortje. Mocht er geen vertaling beschikbaar 
zijn, dan kan als noodoplossing het volgende gedaan 
worden: een gemeentelid kan met de buitenlandse 
gast in een andere ruimte korte samenvattingen van 

de preek typen in Google Translate of Deepl. De app 
zet de tekst over in de gewenste taal. 
Als er regelmatig gasten met een migratieachter-
grond in de diensten komen, maak dan een rooster 
waarin gemeenteleden rouleren voor het vertalen van 
de dienst in het Engels. In overleg met de kerkenraad 
kan overwogen worden om bijvoorbeeld gebruik te 
maken van preekondertiteling.nl. Deze applicatie ver-
taalt de diensten professioneel en bijna synchroon in 
geschreven tekst in diverse talen naar keuze.

Liturgieën klaarmaken en klaarleggen
Op evgg.nl/liturgie staan liturgieën die aangepast 
en besteld kunnen worden voor uw eigen gemeente. 
Leg Bijbels, liturgieën en folders in de hal om mee 
te kunnen geven aan gasten.

Anderstaligen 
Audio wordt door middel 
van spraakherkenning 
omgezet naar tekst in de 
gewenste taal.

Plaats geven
Vraag of Sven uitleg wil ontvangen over hoe het er in 
de dienst aan toegaat. Geef hem een Bijbel met psal-
men en een liturgie. Vraag of hij naar een zitplaats be-
geleid wil worden. Geef hem een plaats naast iemand 
die hem verder wegwijs kan maken. 

Hoe wij Sven in de kerkbank begeleiden en verder 
kunnen opvangen, behandelen we in deel 3. 

Waarom zou Sven naar de 
kerk gekomen zijn? 
•	 Uit nieuwsgierigheid omdat hij 

elke zondagochtend en -avond 
drommen mensen naar binnen 
ziet gaan? 

•	 Omdat hij op vakantie is en 
weleens kennis wil maken met 
de ‘streng gereformeerden’ in de 
Biblebelt? 

•	 Omdat de deur openstaat en hij 
‘toevallig’ langsliep? 

•	 Omdat zijn opa en oma vroeger 
christelijk waren? 

•	 Omdat hij een folder door de brie-
venbus kreeg met de uitnodiging 
een kerkdienst bij te wonen?

•	 Omdat…
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Tekst Carolien Nijsse-Boogaard 

Licht en duisternis

COLUMN

D
e strijd tussen goed en kwaad is in het evan-
gelisatiewerk merkbaar. Soms heel subtiel, 
soms meer openlijk. Dit laatste geldt ook 
rondom Halloween, waar de dood en het 

kwade openlijk worden verheerlijkt.

Het is woensdagmiddag. Buiten is het winderig, bin-
nen is het heerlijk warm. Zojuist hebben de mede-
werkers het zaaltje in het wijkgebouw in gereedheid 
gebracht. Stoelen in een kring, presentatie op de 
beamer, werkjes en spelletjes liggen klaar. En nu is 
het wachten op de kinderen. Ze zijn uitgenodigd om 
bij ons een alternatief te hebben voor Halloween. Hier 
geen griezelige verhalen of enge dingen in het donker. 
Maar een fijne middag met gezelligheid, waar Gods 
Woord centraal staat.

Langzaamaan druppelen ze binnen. Een meisje van 5 
met haar moeder. ‘Blijf je bij me, mam?’ Ja hoor, mama 
wil ook de hele middag blijven. Twee vriendinnen ko-
men samen binnen. Een jongen met zijn opa en oma. 
In afwachting van de start van de middag doen ze 
met elkaar een spelletje. Het zaaltje is niet zo groot, 
we hopen op zo’n 20 kinderen. Maar na een kwartier 
zijn er al meer dan 25, en dan ook nog een aantal 
volwassenen die met de kinderen zijn meegekomen. 
We schikken wat in, zodat ook de laatkomers er nog 
bij passen.

Dan gaan we beginnen. Ik leg uit waarom we deze 
middag hebben georganiseerd en wat we gaan doen. 
Na het zingen van een lied en een gebed is het tijd 
voor de Bijbelvertelling. Maar precies als ik daarmee 
wil beginnen, komt er nog een jong meisje binnen 
met haar moeder. Op haar hoofd heeft ze een grote 
heksenhoed. De meeste kinderen zien haar niet ko-
men, maar ik wel. In stilte vraag ik me af wat wijsheid 
is. Het meisje vragen deze hoed af te zetten? Of nog 

maar even niets zeggen en straks een gesprekje aan-
knopen? Er stijgt een stil gebed op.

Het meisje staat ondertussen op de drempel rond te 
kijken. Ze neemt het zaaltje met de kinderen in zich 
op. En voordat ik nog maar iets kan zeggen, pakt ze de 
hoed van haar hoofd en verfrommelt die in haar hand. 
Blijkbaar heeft ze zelf de conclusie getrokken dat er 
hier geen ruimte is voor een griezelige hoed…

Stil wordt er daarna door iedereen geluisterd naar 
het Bijbelverhaal over Zacheüs, die de Heere Jezus 
wilde zien. Hij werd door Jezus uit de boom geroepen, 
omdat Hij in het huis van Zacheüs moest zijn. Voor 
sommige kinderen is het allemaal heel nieuw. Maar 
ze luisteren stil. Wat gaat er om in hun hoofden? 

Willen zij ook Jezus zien? Dat kan niet meer zoals bij 
Zacheüs, maar Hij laat Zich nog wel kennen door Zijn 
Woord. En dat Woord mag vanmiddag worden gedeeld. 
Aan kinderen en volwassenen die mogelijk nog nooit 
in een kerk zijn geweest. Maar die deze middag mo-
gen horen van het Licht, Dat schijnt in de duisternis. 
Er mag zaad worden gestrooid. Gebed blijft over of het 
Licht de duisternis van deze wereld overwint en ook 
in deze kinderharten de Zon der Gerechtigheid doet 
opgaan.

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken 
en zalig te maken wat verloren is.

‘Gebed blijft over’
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Zondagochtend 16 november 2025. Wie Jaack de Boeckstraat 21 in het Belgische 
Merksem inloopt, hoort achterin Psalm 43 klinken. Organist is Bram Bout uit Tholen. 
Bezoekers moeten eerst een stukje de winkel door. De kassa is vandaag gesloten. 
‘Alles is al betaald’, zal de dominee later zeggen.

I
n de kerkzaal staan zo’n 80 stoelen. Vanochtend valt 
vooral de avondmaalstafel op. Een multicultureel 
gezelschap druppelt binnen. Duidelijk mensen van 
over de hele wereld. Hier en daar staat een ‘iPad’ 

op statief. Niet iedereen beheerst het Nederlands. 
Degenen die Vlaams spreken, lukt het om de preek te 
verstaan. Maar voor anderen biedt de techniek uit-
komst. Elk gesproken woord wordt direct vertaald in 
het Engels, Arabisch, of welke taal dan ook gewenst is.
Achterin zit een jong schippersgezin, Hanna van drie 
parmantig op een stoel. De Philipskercke ligt van-
daag in Wijnegem. Morgen zullen ze doorvaren naar 
Tessenderlo. Vandaag zijn ze (net als een paar colle-
ga-schippers) in de oase van Antwerpen, zoals ds. P.C. 
Vlot de evangelisatiepost in zijn gebed noemt. Evi van 
één zit in de wandelwagen. Af en toe laat ze van zich 
horen. Niemand let erop. Als het sacrament bediend 
wordt, is ze stil. Zoals iedereen.  
 
Eerste keer
Het is voor het eerst dat het Heilig Avondmaal hier 
wordt gehouden. Daar ging het nodige aan vooraf. 
De kerkenraad van Rilland-Bath heeft als moeder-
gemeente de verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit de 
aanwezigheid van een ouderling en een diaken, die 
de consulent vergezellen. Evangelist Arie van Setten 
is op zijn vaste plek, maar ook hij is ouderling in zijn 
thuisgemeente. Zo heeft de kerkenraad dat gewild.  
 
In de achterliggende maanden was er overleg met 
de evangelisatiecommissie van de classes Goes, 
Middelburg en Tholen, en met het deputaatschap 
Evangelisatie. Er werd besproken hoe het sacrament 
ordelijk gehouden kon worden. Met de mensen van 
de post dacht Van Setten in vijf avonden na over de 

betekenis ervan. Over Wie het heeft ingesteld en met 
welk doel. En over wie toegang hebben en wat nodig is 
om met vrucht deel te nemen. Eerst geestelijk, maar 
ook praktisch. Voordat hij om 10 uur de ‘weekpsalm’ 
(Psalm 43:1) laat zingen, vat Van Setten dat laatste 
nog heel kort samen: alleen belijdende leden van de 
gemeente Rilland, die ‘op de post kerken’. Vervolgens 
spreekt ds. Vlot votum en groet uit. ‘Genade zij u en 
vrede...’, klinkt plechtig, onder ademloze stilte.  

Indrukwekkend 
De preek is uit Lukas 15:2b: ‘Deze ontvangt de zondaars, 
en eet met hen.’ Een aanklacht van Jezus’ vijanden. 
De farizeeën en Schriftgeleerden moeten niets van de 
Zaligmaker hebben. Maar ze spreken een diepe waar-
heid, die vandaag zichtbaar wordt. Af en toe refereert 
de dominee aan de voorbereiding, vorige week.
Het is indrukwekkend als na de preek meerdere vaste 
bezoekers voor het eerst plaatsnemen aan de tafel. 
Vlamingen. Enkele Nederlanders. Maar ook Grace; ze is 
geboren in Nigeria en woont nu met haar man in België. 
Vanuit alle windstreken samengevoegd, zoals veel drui-
ven tot één drank en veel graankorrels tot één brood.
 
Een bijzondere kerkdienst. Waarom? Ds. 
Vlot: ‘Omdat Jezus Zelf aanwezig wilde zijn. 
Een maaltijd, betaald met Jezus’ bloed!’ Hij 
sluit zó af, dat zelfs Hanna het volgt: ‘Heere, 
dank u voor deze spijze.’ Na de dienst is er 
een korte nabespreking. De dominee heeft 
nog een laatste boodschap: ‘Zagen jullie 
dat er nog ruim voldoende brood over is? 
Vanmiddag zal evangelist Van Setten daar 
verder met jullie over nadenken.’ Gods werk 
gaat door, ook in Antwerpen.

Tekst  Gijsbert Geijtenbeek 

 UIT HET WERKVELD 

Een bijzondere kerkdienst 
in Merksem
Heilig Avondmaal in ‘De Bron’

Luister 
de preek 
na via de 
QR-code:
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In deze nieuwe rubriek besteden we de 
komende uitgaven aandacht aan het 
evangelisatiewerk. We hopen u als lezer 
deelgenoot te maken van wat er binnen 
verschillende gemeenten mag gebeuren. 
In het bijzonder bij het uitdragen van de 
Bijbelse boodschap aan mensen die  
(ver-)vreemd zijn van God en Zijn Woord. 
Het werk krijgt daarbij één duidelijke 
focus: op zoek naar die éne.

De evangeliserende 
gemeente

W
ie die ene is, weten wij niet.In 
Johannes 10:16 lezen we: “Ik heb nog 
andere schapen, die van dezen stal 
niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; 

en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één 
kudde en één Herder.”

Het toebrengen is Gods eigen werk. Tegelijk wil Hij 
mensen en middelen gebruiken om anderen in aanra-
king te brengen met Zijn Woord. Deze Bijbelse roeping 
raakt de evangelisatieposten, maar ook de gemeente 
als geheel en daarmee iedere christen persoonlijk.

Gemeentelijk ingebed werken
Om evangelisatie op een verantwoorde wijze vorm te 
geven, is het van belang dat het werk kerkelijk wordt 
ingebed en gedragen door de plaatselijke gemeente. 
Bij het bezoeken van verschillende gemeenten zien 
we het werk in uiteenlopende stadia:

•	 Gemeenten die al jarenlang georganiseerd 
evangelisatiewerk doen;

•	 Startende gemeenten die eerste stappen zetten;
•	 Gemeenten waarvan nog geen activiteiten zichtbaar 

of bekend zijn.

Voor al deze situaties kan het Evangelisatie Kompas 
een steun zijn: het helpt gemeenten te herijken, bij te 
sturen of een start te maken.

DE EVANGELISERENDE GEMEENTE

Serie: De evangeliserende 
gemeente
De kerkelijke gemeente heeft 
een roeping. We hebben de 
verantwoordelijkheid en taak om 
een goed getuigenis te geven, een 
richtingwijzer te zijn naar Christus. In 
deze rubriek geven we handreikingen 
uit de praktijk om dit vorm te geven. 

GEBED

HOE

WIEWAT

HET EVANGELISATIE 
KOMPAS
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Bijbelhuisje
EVGG heeft een Bijbelhuisje 
ontwikkeld. Wij bevelen het 
Bijbelhuisje van harte aan 
voor bij uw kerkgebouw of 
ontmoetingshuis. 

Zie: Bijbelhuisje.nl

Neem contact op met Erik de Weerd 
(gemeenteconsulent) voor begeleiding 
en toerusting.  
 
Kijk op onze website: evgg.nl/gemeente 

Gemeente in beeld: Drachten 
Als we om ons heen kijken, zien we velen 
die verstoken zijn van Gods Woord, in gro-
te én kleine plaatsen. Ook in Friesland, 
waar de gemeente Drachten wekelijks 
kerkgangers uit de regio ontvangt, mag 
elke zondag het Woord klinken. Ook 
in Drachten wonen veel mensen die 
vervreemd zijn van Gods Woord. In het 
vertrouwen dat de Heere Zijn Kerk bouwt, 
denkt de gemeente na over manieren om 
medemensen te bereiken. De gemeente 
nam contact op met EVGG. Er is reeds 
besloten een Bijbelkastje te plaatsen met 
Bijbels en Bijbelse lectuur en binnenkort 
zal er een vervolggesprek plaatsvinden.
Het gebed is dat ook deze kleine initia-
tieven tot rijke zegen mogen zijn. Want 
uiteindelijk is het gebed het krachtigste 
middel: dat de Heere Zelf die ene mag 
brengen onder het Woord.

Bid en werk
Het fundament blijft het gebed om Gods leiding. Om 
het werk georganiseerd ter hand te nemen is een goed 
plan van aanpak nodig. Daarbij kijken we naar drie 
vragen:

1.	Wie willen we bereiken? (doelgroep)
2.	Hoe willen we deze doelgroep bereiken?
3.	Wat is daarvoor nodig?

Onze gemeenteconsulenten ondersteunen u bij deze 
stappen met concrete voorbeelden en advies. Tijdens 
de Landelijke evangelisatie dag is er een workshop 
over deze opzet. U bent van harte uitgenodigd om 
deze workshop te volgen. 
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Je bent actief in het evangelisa-
tiewerk. Sinds wanneer?
‘Samen met een vriendin wilde ik 
vrijwilliger worden bij Het Kompas 
in Scheveningen. Maar Ev. Van 
Velden stelde voor om vrijwilliger 
te worden in de commissie van 
de kerk omdat daar ook mensen 
nodig waren. Dat heb ik toen 
gedaan en is nu anderhalf jaar 
geleden. De commissie was 
de laatste tijd niet heel actief 
geweest. Door meer acties op te 
zetten is evangelisatie weer meer 
gaan leven in de gemeente. 
En het is ideaal want het is 
dichtbij en ik kan iets betekenen in 
mijn eigen kerk en dorp. Daarnaast 
goed te combineren met school en 
werk.’

Wat doe je dan zoal?
‘We organiseren drie keer per 
jaar een High Tea in de kerk en 
we verspreiden folders rond 
feestdagen. Ook hebben we een 
kaartenactie rondom Pasen en 
Kerst. We schrijven kaarten en 
maken kleurplaten en delen die uit 
in de gevangenis met een Bijbelse 
Boodschap. Ik help mee met het 
organiseren daarvan en ik sta ook 
regelmatig voor de kerkdienst 
begint achterin de kerk om 

mensen welkom 
te heten.’

Hoe kom je tot een gesprek over 
je geloof?
‘Soms gebeurt dat gewoon. Als 
ik bij mijn werk bijvoorbeeld om 
stilte vraag of als we het over 
het weekend hebben dan krijg 
ik vragen. Veel weten wel dat ik 
christelijk ben en sommigen zijn 
wel geïnteresseerd en stellen 
vragen.   
Iedereen zou meer moeten evan-
geliseren. Ik zit dan wel in een 
commissie, maar elke dag kom je 
weer zoveel mensen tegen met 
wie je een gesprekje zou kun-
nen beginnen. Dat zijn weer veel 
kansen. Maar het is niet het aller 
makkelijkste. Veel dingen zijn 
voor ons normaal en je moet in de 
leefwereld van een ander duiken. 

Soms weet ik ook geen antwoord 
op vragen, dan zeg ik dat eerlijk en 
kom ik er later op terug.’

Wat wil je anderen meegeven?
‘Veel mensen denken dat als je 
vrijwilliger wordt in evangelisatie 
je op de voorgrond moet staan en 
goed met anderen moet kunnen 
en durven praten maar dat is niet 
zo. Er zijn ook veel taken die even 
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de 
organisatie, acties verzinnen en 
posters maken. Je kunt dienst-
baar zijn in het Koninkrijk van God 
met je eigen talenten. En waar 
nog geen evangelisatiewerk is 
over nadenken wat wél kan en de 
opties zijn.’

Tekst  Christianne Boon-Hoogendoorn 

Dienstbaar met eigen talenten

‘Ik ben Nienke Leune, 19 jaar en zit 
in de Gereformeerde Gemeente van 
Benthuizen. Ik studeer Social Work 
aan de Christelijke Hogeschool 
Ede en ik werk bij Bethsan en 
de Plus - supermarkt.’

VRIJWILLIGER IN BEELD
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